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300 KURUŞ 


Türkiye”nin, görüşmelerle ilgili önerileri benimsemesi bekleniyor 


YUNANİSTAN, KIBRIS'TA TOPLUMLARARASI GÖRÜŞME FORMULÜNE “EVET!” DİYOR 


e Xıbrıs'ta — 


J n AE” <A n WEA 
1977 Ağustosunda ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping,iki ülke arasında diplo matik ilişki kurulmasını görüşüyorlar 


C'NIN AÇIKLAMASI:"Tayvan'ın Çin ile birleşmesi önümüzdeki yıl 


mutlaka gerçekleşecektir” görünmeleri. “yeme kısa sürede “GÖZLEMLERİ 


Rusya ABD'nin Tayvan'dan çekilmesine karşı çıktı. (Basından) 


YANKEE 
DONT 


başlayabileceği bildiriliyor 


eDena Siao-ping 29 Ocakta 


ABD'yi resmen ziyaret edecek Kibris Türk kesiminde 


açlık, yokluk ve 


HABER MERKEZİ ğ 
Çin Halk Cumhuriye. Bildirinin | YANİ yi aN enflasyon ti'nce yapıla kli - X. T e v. 0o leş GO HOMES | “ei kolon, Müküm sürüyor leşmesinin önümüzdeki H AL A $] DÖNME! 
LELE dare Ele Hf dünya basınındaki IIK I$ 0 argy eğ Aan ANKARA (ÖZEL) leceği belirtildi. Çin Baş- O Cıbris'ın Türk kesiminde incebakan Yadima, Dar yankıları ABD önerilerini lemeler yapan Associated Press Siao-ping'in de 29 Ocak- ele alması (AP) Ajansı muhabiri bu bölgedeki ta bir hafta sürecek olan 3 sayfamızda 5 skonemik lr ve halkın m. / bir resmi ziyarette bu- , çektiği zorlukları anlatan bir yazı Kya (Devamı Sa.7, Sü.7'de) bekleniyor yayınladı. Atina'da yayınlanan 1977 MAKARİOS-DENKTAŞ GÖRÜŞMESİ Makarios ile Denktaş'ın 1977 yılında birara 


Vradini ve Eleftermtipia gazetele 


j ya gelerek bir ilke anlaşmasına varmaları Kıbrıs bunalımının çözümü yolunda önemli bir adım ola- 
* (Devamı Sa.7. Sü.3'de) 


rak nitelendirilmişti. Makarios'un ölümünden sonra Kipriyanu yönetiminin tartışma konusu yaptı ğı bu anlaşmanın, şimdi Yunanistan tarafından toplumlararası görüşmelere temel olarak kabul edildiği belirtiliyor - 


NURİ ÇOLAKOĞLU 
Yunanistan hükümetinin Kıbrıs'taki iki toplumun Makarios.Denktaş anlaşması temelinde ba- . v. 


riş masasına oturmasın: Faşistler itiraf ediyor... 


VEDAT KASIMLAR; 


Ferruh Bozbeyli DP 


Genel Başkanlığından istifa etti 


> ANKARA (THA) 
Ferruh Bozbeyli, Demokratik Parti Genel Başkanlığından dün istifa etti, Bozbeyli'nin partiden istifasına ilişkin mektubu, DP Genel Sekreteri SametGündogan tarafından açıklandı. 
Görevine bir partili olarak devam edeceğini belirten Bozbeyli, DP'nin yeni bir tecrübe ve yeni bir hamleye ihtiyacı olduğunu ve bu yeni tecrübenin parla- 


Abdullah Gürgün İsveç'ten 


bildiriyor 


Nd İSVEÇ 


1977 yılında biraraya gelen Makariosile Denktaş, Kıbrıs'ın federal bir yapı içinde o birleştirilmesini 


mentodaki tek teıasilcileri Faruk Sükan tarafından de- cmi öngören bir anlaşmaya P = nenmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi, HM imza atmışlardı, BASININDA TURKIYE Öte yandan, DP Genel Başkan Yardımcısı Cevat Atina kaynaklarından 


Önder, bir açıklama”yaparak, bir gazetede "DP'nin 


nder, bir öğrendiğimize göre, Ka-MHP ile birleşeceği" yolunda çıkan haberlerin asılsız 


ramanlis hükümeti bu ko- 


“ARKADAŞLAR 


ECEVİT: “KIBRIS'A YERLEŞMEK 


olduğunu bdirtti 


e gi 


Gecen hafta telafi eğitimine başlayan Gazi Eğitim Enstitüsünde komandolar dün öğretimi engeiiediler. 


Adakobirlik Genel Müdürü Özdemir öldürüldü 


6 Komandolar öğrenimi 
engellemek için Gazi Eğitim öğrencilerinesaldırıdüzenlediler 

©DLB, lokallerinin kapısının önünde bulunan 


Akın Özdemir'in 

MHP binasından açılân ateşle vurulduğu öne sürüldü 


BASYAZI 


Kore'den de gitsinler 


Doğu Perinçek 


Elbette hiç bir emperyalist, gerçeği gönül rızasıyla kabul etmez. ABD'nin Çin devrimi gerçeğini kabul etmesi için dünya halklarından esaslı darbeler yemesi gerekiyordu. Türkç emiz- de "söyleyene değil söyletene bak" diye bir deyiş vardır. Çin halkının ve dünya halklarının mücadelesidir ki, ABD Başkanını en sonunda şu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır: 

"Çin'de tek bir hükümetin varlığını tanıyarak yalın gerçekleri kabullenmiş oluyoruz." 

ABD'nin devrimci Çin gerçeğini kabul etmesi için 34 yıllık mücadele gerekti. Mao'nun yönettiği Çin Komünist Partisi önderliğindeki Çin halkı, 1945'ten 1949'a kadar ABD'nin desteklediği Çan Kay Şek kliğine karşı savaştı ve zafer kazandı. 

Ama bu savaş yetmedi. ABD Çin'in Tayvan Adasına kaçan kuklalarını himaye etti ve Çin'in temsilcisi olarak onları tanıdı. Yenilgiyi kabullenemeyen ABD, 1950 yılında Kore halkına karşı bir saldırı savaşı başlattı. Hedef, yalnız Kore değil, aynı zamanda Çin'di. Kore savaşı da, 
1953 yılında Kore ve Çin halkının zaferiyle 
sonuçlandı. 

Ama ABD Çin gerçeğine karşı direnmekte gene inat ediyordu. Çin devriminin ilerlemesi ve dünya halklarının mücadelesi ABD'yi daha geri mevzilere püskürttü. Çin'in temsilcisi olarak Çan Kay Şek kliğini tanırlarken, adım adım “iki Çin", daha sonra da "'bir Çin bir Tayvan" tezlerine çekilmek zorunda kaldılar ve şimdi 


cesedin kendileriyle hiç bir ilgisi olmadığını açıkladı 
© Karabükte bildiri dağıtan bir gruba komandolar sopalarla saldırarak bir kişiyi öldürdüler 
HABER MERKEZİ 


Adana Ziraat Mühendideri Odası Başkanı, ve ADAKO Birlik Genel Müdürü Akın Özdemir, MHP binası karşısındaki Varan Turizm yanında arabasına açılan ateş sonucu öldü. Ateşin MHP binasından geldiği öne sürüldü. 


(Devamı Sa.7, Sü.1'de) Manisa'da “Devrimci Kurtuluşçular” bir 
"Devrimci Yol” 
taraftarını yaraladılar 


İZMİR(ÖZEL) 

Manisa TÖB-DER binası önünde, Mehmet Ökkeş adlı bir Devrimci Yol taraftarı önceki gün Devrimci Kurtuluşçuların si- 


(Devamı Sa.7, Sü.5'de) 


nuda ortaya atılan önerileri gözden geçirdi ve tutumunu kesin olarak belirledi. Ancak daha bir 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


İçişleri eski bakanı Bilgehan da partisinden ayrıldı 


UBP, Mecliste 


çoğunluğu kaybetti 


LEFKOŞE 

İçişleri ve Savunma eski Bakanı Orhan Zihni Bilgehan da Ulusal Birlik Partisinden istifa etti. 

Magosa Milletvekili 
Orhan Zihni Bilgehan, 
UBP Genel Sekreteri İrsen Küçük'e istifa mektubunu verdikten sonra Londra'ya gitti. Bilgehan istila mektubunda şöyle dedi: 

"Malumunuz olduğu gibi Parti'nin hükümet kanadı ile Meclis grubu ve diğer örgütleri arasındaki uyumsuzluk ve keş- 

(Devamı Sa.7, Sü, 9'da) 


İSTANBUL 
LİSELERİNDEN GÖRÜNTÜLER 


Nurperi İRTAN 


İSTANBUL ERKEK, PERTEVNİYAL VE SAĞMALCILAR LİSELERİNDE SAHTE SOLUN 
ZORBALIKLARI SÜRÜYOR 


Gazetemizde birkaç gün evvel bir çağrıda butunduk. Bütün öğrencilerin can korkusu duymadan öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve okulların huzur içinde öğretim yapılabilen kurumlar haline getirilebilmesi için okuyucularımızın bu konudaki görüş ve dileklerini bize bildirmelerini istedik. Yaptığımız bu çağrıdan sonra, bütün Türkiye'de muhabirlerimiz, analara, babalara, öğretim görevlilerine, öğrenim hakkı elinden alinan ya da alınmaya çalışan öğrencilere başvurarak görüşlerini almaya başladılar. 

Biz de taşıdıkları fikirlerden dolayı öğrencilerinin okul içinde ve dışında saldırılara uğradıkları, öğrenimin aksadığı İstanbul' un bazı liselerindeki durumu sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ancak, bu okulların birçoğunda öğretmenler okullarında sahte solun saldırıların- dan dert yanmalarına rağmen bu saldırıların hedefi olmaktan çekiniyor ve zorbalıkları açıkca mahkum etmiyorlar. 


GENİŞ HABERİ 5.SAYFADA 


zi 


“BENİ YEM OLARAK KULLANDILAR” 


PEHLİVANOĞLU: "KAHVEYE 
| ATEŞ ETMEYELİM DEDİĞİMDE, 
| İSA ARMAĞAN "ÖLÜMÜNE Mi 

SUSADIN” DEDI” 


ANKARA (ÖZEL) 

Sağmalcılar'dan kaçan ve bir süre önce Malatya'da yakalanan Vedat Kasimlar arkadaşlarının kendisini yem olarak kullandıklarını be lirterek, Cennet Mahallesinde giriştiği eylemleri ve Küçükçekmece'de bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları anlattı. Balgat katliamı sanıklarından İsa Armağan ise kendilerine yapılacak saldırılara karşı hazıHıklı olmak için gizli bir hücre kurduklarını ve liderlerinin ET-HEM KISKIS olduğunu açıkladı. 
Yine Balgat olayı sanıklarından Mustafa Pehlivanoğlu da, katliam sırasında ilk ateşi İsa Armağan'ın açtığını söyledi ve "Kahvede yaşlılar var, ateş etmeyelim" dediğinde İsa Armağan'ın kendisine "Ölü- 
(Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


HABER MERKEZİ 
Başbakan Bülent Ecevit dün saban İsveç'in baş kenti Stockholm 'e gitti. Ecevit ve Ullsten Başkanlığındaki iki ülke 


VEDAT KASIMLAR :13 faşiste birlikte Sağmalcılar Cezaevinden kaçmıştı. 


i TESİSLERİNİ KURMAYI KARARLAŞTIRDI 


Yüzde 14,5 luk fiyat artışı OPEC ülkelerinin, doların değerindeki düşüşten kaynaklanan gelir kayıplarını karşılayamıyor 


OPEC Petrol Bakanları 1979 yılı sonunda toplanarak 1980 yılı fiyatlarını yeniden 


saptayacak . 
DIŞ HABERLER SERVİSİ 


OPEC Genel Sekreterliği, Arap ül kelerinin kendi rafine kapasitelerini genişleteceklerini söyledi. Genel Sekreter Ali Attiga, bunun Batının gelişmiş ülkelerinin tüm ham petrol rafine işlemlerini tasfiye etmeleri gerektiği anlamına geldiğini belirti. A-Attiga, Avrupa'daki birçok rafineri- nin uzun dönemli kullanamayacağını da kaydederek, Arap ülkelerinin kendi hampetrollerini kendilerinin işlemesinin Batı dünyasını ekonomik olarak etkilemeyeceğini ileri sürdü. 

Petrol fiyatlarına yüzde 14.5 luk bir zam yapılmasına rağmen, OPEC ülkelerinin doların değerin deki düşüşten kaynaklanan gelir kayıpları karşılanamıyor. Öte yandan ABD, pet rol fiyatlarının artmasını olumsuz karşıladı. 

OPEC yetkilileri önceki gün yaptıkları açıklamalarda Batı ülkelerinin doların değerindeki düşüşü engelle- 


OPEC ulkeleri temsilcileri Katar toplanlısında 


(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


ECEVİT:”YUNANİISTAN'LA YAKINLAŞMAMIZ KIBRIS'TA ÇöZüMü KOLAYLAŞTIRACAK” 


© Ecevit, İsveç Başbakanıyla Atom Santralini görüştü 


~ OPEC, KENDİ PETROLİŞLETME | 


NİYETİNDE DEĞİLİZ” 


AYRINTILI HABER 7, SAYFAMIZ DA mammaa 


heyetleri arasında resmi görüşmelere başlandı. Görüşmelerde nükleer Santral konusu ele alındı. Öte vandan, İs- 

(Devamı Sa. 7. Sü.5'de) 


Demokrat 
Yazar 
Lütfü Oflaz görüşlerini 
Aydınlık'a yazdı 


vee 
Ge 


A 


Yönetime katılmayalım mı, yoksa katılalım mı? 


Şu günlerde İşletmeler Bakanlığı tarafından hazırlanan ama bir türlü kamuoyu: na açıklanmayan, tüm çalışanları, özellikle teknik elemanları ve memurları ilgilendiren bir yasa tasarısı gündeme geliyor. 
Adı "yönetime katılma". 

Bu isim ilk anda Yugoslavya'da uygula- 


| nan "özyönetim" biçiminden esinlediği 


izlenimini uyandırıyor. Ama hemen 

| belirtmek gerekir ki, Türkiye gibi emperyalizme bağımlı yarı-feodal bir ülkede, Yugoslavya'nın kendine özgü "özyönetim" sistemi ancak ve ancak isim olarak uygulanabilir. Zaten Bakanlığın açıklaması sonucu bu "yönetime katılma"'nın çalışanlar için ne getirip ne götürdüğü de aydınlanacak. 

CHP iktidara gelmeden evvel halka pek çok parlak laf etti. Kontrgerilladan, katillerden hesap sorulması, baskı ve kıyımların durdurulması, Danıştay kararlarının uygulanması, memurlara gevli, toplusözleşmeli sendika hakkı...vb. 

Bütün bu söylenenlerin nasıl uygulandığı 9 aydır izleniyor ibretle. Şimdi sıra geldi şu memurların, teknik elemanların yıllardır mücadelesini verdikleri grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı meselesine... Şimdi ne yapsın CHP? Memura siyaset yasaklanamaz diye bağıranlar şimdi şaka yaptık canım diyemez ya! 
Ne diyecekler? "Ey çalışanlar, sendika ne demek, biz sizi yönetime katıyoruz, haydi gelin, hep birlikte gül gibi yönetelim!" 

İşletmeler Bakanlığının şu meşhur tasarısı açıklanmadan evvel biz bu noktanın altını çizerek öze girelim. Türkiye'de halkın mücadelesi bir silkinme dönemi yaşıyor, yani yeni atılımlara gebe... Toplumsal Anlaşma ile işçi sınıfının sesi nasıl osusturulamadı ise; yönetime katılıyoruz diye, yıllardır mücadele eden teknik elemanları, memurları, sendika hakkından vezgeçirmek de mümkün değil. Nitekim gazetelerden öğren- 


Mahkeme kanalıyla 


aldığımız tekziptir 


2 Aralık 1978 tarihli gazetenizin 2 


£ nci sahifesinde Mapushane Çeşmesi sütunundaki Demokrasi kurbanı başlıklı Armağan Anar imzajı yazının muhte- 


diğimize göre Ege'den 20 bin memur bu konuda dilekçelerini çoktan postalamışlar bile. 

Dememiz o ki, bu yasa çalışanlar için sendika hakkının gaspedilmesi demek. 
Teknik elemanlar ve memurlar için mücadele yerine sınıf uzlaşmacılığını ve bu kesimleri işçi sınıfından ve onun sendikalı (o mücadelesinden O kopartmak demek... 


İşçi sınıfını “Toplumsal Anlaşma" diğer çalışanları da "yönetime katılma" ile sınırlamak, böylece çalışma barışını (!) kısmak demek. 


İktidar çalışan emekçileri haklarının ve isteklerinin çok geri bir noktasında tutmayı düşüne dursun, bizim söyleyecek iki çiftlafımız var. 


Birincisi iktidara... Türkiyemiz çalışan insanların zengin tecrübeleriyle edindikleri kazançların çok olduğu bir ülke. 
1960 Anayasasının demokratik ve ekonomik haklarını sımsıkı kavrayan halkımız, bunları vermek bir yana yenilerini almak için hazırlanıyor. Ne işçi sınıfı "'Toplumsal Anlaşma" ile dizginlenebilir, ne de sendikasız memur ve teknik elemanlar "yönetime katılma" ninnileriyle avutulabilir. İstenen ve alınacak olan da “GREVLİ TOPLUSÖZLEŞMELİ SEN-DİKA HAKKIDIR". 


İkinci lafımız ise bu konuda çok konuşup, sonuçta hiç bir şey yapmamayı adet haline getirenlere. 

25 Kasım 1978'de Elektrik Mühendisleri Odası tarafından "Yönetime Katilma" konulu evlere şenlik bir tartışmalı toplantı izledik. Evlere şenlik diyoruz, çünkü adı tartışmalı toplantı olan "Yönetime Katılma"'nın ne konusu "yönetime katılma" idi, ne de toplantı tartışmalı idi. Bu toplantıyı düzenleyenler, dinleyen kitlenin tartışmaya katılması şöyle dursun, söz hakkını bile yazılı bir iki 


Armağan Anar 


TUMAD-DER GENEL BAŞKANI 


Halkın Kurtuluşu Yolunda Gençlik ve Halkın Kurtuluşu 
Ekim 1978 tarihinde Çu- 


Nilüfer Tözge 
Kimya Mühendisi 


kelime haline getirdiler. Nitekim toplantı sonunda bir dinleyici "burada DİSK'in "demokratik platformuna' benzer bir senaryo oynanıyor" diye haykırırken perde indi, toplantı bitti. 

Yeraltı Maden-İş, Sosyal-İş Sendikaları ile Türkiye İktisatçılar Birliğinden (TİB) konuşmacılar bu konuda üç tür konuştular ama ortak bir noktada, beş aşağı, beş yukarı aynı paralelde idiler. "Yönetime katılma kapitalist ülkemizde olacak şey değil, her şey sosyalizmle mümkün: Hatta TİB temsilcisi “ya yönetirsiniz ya da yönetilirsiniz, işte o kadar" diyerek "nihai hedefimizi" gösterdi: "Tek yol devrim” 

Gerçi TİB temsilcisi yazılı sorumuza ekonomik ve demokratik hakların savunulması ve uğruna mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek karşılık verdi, 

bizi "nihai hedefi" görmemekle suçlayarak. 

Bugünlerde ne söyleseniz revizyonistler koro halinde aynı suçlamayı yöneltiyorlar, zaten "elektrik enerjisini Rusya'dan almak .çözüm değil kendi kaynaklarımı- 
21..." "Yahu kardeşim gevrimle olur bu. 
Volframımızı vermeyelim, memura siyaset yasaklanamaz, Kontrgerilla..." diyecek oluyorsunuz yanıt aynı "pasifist, ekonomist, oportünist..." 

Sorumuz çok açık ve net. Diyoruz ki iktidar durup dururken niye böyle bir yasa tasarısı hazırlıyor? Neden çalışanlara allahaşkına gelin yönetime katılın diyor? Neden sizce herşeye hakim olan emperyalizmin işbirlikçileri çalışanları tek başına yönetmek varken yönetime katıyor? 


HALKIN SESİ 


CEYHAN ADANA 


Bu soruya da yanıt aldık allahaşükür. 
Nedenmiş biliyor musunuz, çalışanlara at gözlüğü takmak içinmiş... 


Evet ortalıkta özellikle bu meselede kitlelere at gözlüğü takmaya çalışanlar var. Kimler mi? Yönetime katılma meselesini de diğer meseleler gibi emperyalizmin oyunu olarak görüp,halkın mücadelesini bir türlü göremeyenler. Bunlar Üçüncü Dünyanın yoksul ülkesinin YUED mücadelesini, bağımsızlık, milli egemenlik mücadelesini nasıl emperyalizmin at gözlüğü nedeniyle göremiy orlarsa, özgül olarak bu meselede de şu gözlüğü çıkarıp atamıyorlar. 

Özellikle Yeraltı Maden-İş Başkanı sayın Çetin Uygur, anti-revizyonist yanları olan konuşmasında ne yazık ki halkı küçümseyen ideolojiyi şu savıyla ortaya koydu. "Türkiye'de burjuvazi emperyalizmin ayakta tuttuğu ve darboğazlardan geçirttiği bir sınıftır. 1960 ve 1971'lerde sıkıştığı yerden burjuvaziyi emperyalizm çıkarttı. DİSK'te ileremeci tayfanın devrilip yerine Baştürk'ün gelmesi, Köy-Koop'ta kopan yaygara da hep emperyalizmin oyunları..." 

On parmağı altında on pire olan ABD emperyalizmine bu oyunları (!) oynatma şerefi bahşedenler Etyopya, Yemen, Angola, Afganistan'ın olduğu şu dünyada Brejnev efendinin meşhur oyunlarını da göremiyorlar, iki süper devlete karşı yükselen halkın mücadelesini de... 

Sayın Uygur, siz ki revizyonizmi belli ölçülerde yaşamış, ihaneti farketmiş, Yeraltı-Maden-İş'te, "TKP" ve TİP revizyonistlerinin sendikalardaki işçiyi sürü yerine koyan tüzüklerine karşı "söz ve karar Sahibi tabandır" demişsiniz. 
Bilmez misiniz ki, 1960'in 27 Mayıs'ı, 1971'in 12 Mart faşistlerince ilk el atılıp yok edilmek istenen harekettir? DİSK' te, Köy-Koop'ta kopan fırtına, tabanın revizyonist ihanete karşı güçlü haykınışıdır? 


Halkın Kurtuluşçuları Kadirbeyoğlu ve Hafif 


Emperyalizmi Oo "kaadir-i mutlak" olarak görenler, kitlelerin kazanılmış demokratik haklarını da küçümser ve ihsan olarak görürler. 

Bugün "yönetime katılma" verilen bir lütuf değil, (istenen sendika hakkının çok gerisinde olmakla beraber) verilmek zorunda kalınan, çalışan insanların mücadelesinin sonucudur. İşte meselenin görülmek istenmeyen, ısrarla atlanılan yönü budur. 

Yönetime katılma pek çok bilimsel kuruluşta araştırmacıların istekleridir, mücadele ettikleri bir konudur. Üniversiteler ve TÜBİTAK bunun somut örnekleridir. Bu da bir haktır ve istenmesi savunulması süren bir haktır. Buralarda tartışılan "katılalım mı, katılmayalım m” noktası değil,"nasıl katılalım" sorusudur. 
Bu soruyu ve bu soruyu sordurtacak kadar gelişen mücadeleyi emperyalizmin oyunu olarak göstermek, acaba devrim devrim diye bağırsak, sosyalizm çığlıkları atsak da neye ve kime hizmet eder? 

Teknik elemanlara ve memurlara düşen görev açıktır. Sendika hakkımızı sonuna kadar savunmak ama yönetime katılma meselesini toptan reddetmemek. 
Önümüze Bakanlığın koyduğu taslağa karşı "biz yönetime katılmak istemiyoruz ki, yönetmek istiyoruz" deyip iktidarı sosyalizme davet etmek! Sonuçta dişe diş verilen her mücadeleyi toptan inkar noktasına gelir. 

1960 Anayası mı, grev mi? Sendika 
mı? 141-142'nin kalkması mı, Kontrgerilla mı, bunları boşver sayın teknik eleman, bay memur, haydi yönetime geçmek için kalkın diyenler, bugün dizlerinin üzerinde bile doğrulamazlar. 

Diyeceğimiz şu yani. Halk yönetime geçmek için sizin kendisine güvenmenizi, verdiği mücadeleleri hor görüp inkar etmemenizi istiyor. Atın şu emperyalizmin at gözlüğünü de öyle bakın "yönetime katılma" sorunumuza... 


Metal -Sanayiindeki direnişi kırmaya kalktılar 


dergileri 2 
protokol imzalandı. 


miz 9,5 gün sonra bitti iki ve işçilerin kararlı tutumları sonucu işverenle bir 


kendi isteğiyle komite 


araç olmuştur. Yine bu 


kişinin (Bunlardan renisi kırmak amacıy- leri zaman da ispat biri işyerinde çalışanla yaklaşık 50 kişinin edebilirim... 
lardan değildir) işçilerin Doğudan getirilmesinde Diğer taraftan patron 


tarafından getirilmiş jan- 


Lütfü Oflaz Aydınlık'ta 


LUTFU OFLAZ: 1952 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. Edebiyat dünyasına 11 yaşında İlkokullararası Kompozisyon Yarış masını kazanarak girdi. Akbaba mizah mecmuasında yayınlanan "Uzay Mizahı" hikayeleriyle mizah edebiyatına yeni bir tür getirdi. 1976 yılında yapılan bir anket sonucunda AP Gençliğinin "'en beğendiği yazar", 1977 yılında da Hürriyetçi Derneklerce "yılın yazarı" seçildi. 1978 yılında İslamın toplumcu yanını anlatan şürleri dolayısıyla kendisine Akıncılar Derneği tarafından "İslamı en iyi anlatan şair" ödülü verildi. Bu yıl bir süre AP Basın Bürosu Başkanlığında fahri olarak görev yaptı. Çeşitli gazetelerde günlük fık- 


ralar yazdı. 


LÜTFÜ OFLAZ'ın yazılarını zaman, 


zaman bu köşede bulacaksınız. 


lütfü oflaz 


Başlangıç 


İslam alemi ve mazlum dünya milletleri emperyalizme karşı kararlı bir mücadele sürdürü- 


yor. 


İran'da Amerika'nın maşası elikanlı Şah'a karşı; dini liderlerinin önderliğindeki İran halkı şanlı bir savaş yürütüyor. 

Öte yandan Eritre'de, Filistin'de, Lübnan' da, kısacası tüm İslam dünyasında emperyalizmi, sömürgeciliği yerlebir edecek hızlı bir uyanış var. 

Türk Milleti; İslam alemindeki bu uyanışın gerisinde kalamaz. Halkımız emperyalist sömürü zincirlerini daha fazla taşıyamaz. 

Benim milletim; tarihte kurtuluş savaşlarına önderlik etmiş büyük bir millettir. Ben, bağımsızlığına böylesine düşkün bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 


NEDEN AYDINLIK'A YAZIYORUM? 


Bir yazar olarak benim için önemli olan özgürce yazmaktır. 

Şimdiye kadar çok kısa süreli de olsa yazı yazdığım bazı gazeteler benim yazacaklarımı kendi yayın politikalarıyla sınırlamışlardır. Dolayısıyla zaman zaman yazmak istediklerimi değil, o gazete yöneticilerinin benden istedik- 


lerini 


yazmak zorunda kalmışımdır. Bunu 


açık kalplilikle itiraf ediyorum. 

Hatta bunun da ötesinde bu gazetelerin bir kısım yöneticileri de benim bazı yazılarım üzerindembendefi habersizce oynamışlardır. Fıkralarımın içerisine bana ait olmayan ve "hakaret“ unsuru taşıyan cümleleri serpiştirme- 


ye kalkışmışlardır. 


Yazdığım yazıyı gazetede 


okuduğum zaman ben tanıyamamışımdır. 
Bu uygulamalara her zaman karşı çıkmış ve 


viyatında Orhan Sezer isimli hükümlünün devamlı hücrede kaldığı ve C. Savcısı Avni Bilgin tarafından tehdit edildiği hususlarındaki iddialar tamamen hilafı hakikattır. Adı geçen hükümlü 15.3.1978 tarihinde disiplin nedeniyle Zonguldak Cezaevinden Cezaevimize sevkedilmiştir. Cezaevimizde bulunduğu sırada Cezaevi Wöneticileri hakkındaki şikayeti üzerine memuriyetimize celbedilerek sadece şikayet ve delilleri sorulup ifadesi alınmıştır. Tehdit edilmemiştir. Tehdit edilmesi içinde hiçbir neden yoktur. Zira sınık olarak deyil şikayetçi olarak dinlenmiştir. Hükümlü Cezaevimizde altı ay 28 gin kalmıştır. Cezaevimize geldiğinde konulduğu koğuştaki mahkumların huzurunu bozucu bazı eylemlere girip cezaevi disiplinine aykırı hareket ettiğinden 


ve kendi isteği ile müşahade koğuşuna alınmıştır. Kapalı Cezaevimizde hücre ' 


yokturMüşahadedeki hücreşeklindeki tek kişilik odalara alınmıstır. Hükümlü- 


nün yazılı 


müracaatı üzerine Yüksek Bakanlığın buyrukları gereğince 


13.10.1978 tarihinde Erzincan Cezaevine sevkedilmiştir. Yöneticilerin mahkumlar üzerinde herhangi bir tahakkümü ve tüzük, ve kanunlara aykırı bir tutum ve davranışları yoktur. İşin esas ve mahiyeti ve hakki veçhesi budur. 


Durum kamuoyuna saygı ile arz olunur. 


Ordu C. Savcısı 
14665 
Avni BİLGİN 


FRANSIZCA- İNGİLİZCE VE ALMANCA BİLİR ; BAYAN MEMUR ALINACAKTIR Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası İşletme Müdürlüğünün Milletlerarası Servisinde nöbetli olarak çalıştırılmak üzere münferiden yapılacak sınavla Fransızca, İngilizce veya Almanca Lisan bilir bayan memur alınacaktır. 


k Aşağıdaki şartlara haiz olanların münferiden sınavlarının yapılabilmesi için nüfus cüzdanı (aslı), (dipioma. (aslı) ve bir adet fotoğraf ile birlikte Sirkeci Şehirlerarası İşletme Müdürlüğüne şahsen müracaatları ilan 


Tahtakale 'deki olunur. 


kobirlik entegre tesiserini yapmakta olan Kadir- 


beyoğlu şirketinde ve 
Adaha Sınırlı Sorumlu Hafifmetal Sanaytiin- 


de çalışmakta olan işçi lerin yapmış olduğu dire niş ile ilgili yazıların tamamen gerçeklere aykırı, yalan ve yanlışlarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kamuoyunun bu sahte solcuları daha iyi tanıyabilmesi için işçi düşmanı yüzlerini daha iyi görebilmesi için bazı şeyleri açıklamanın yararlı olacağı kanısındayım. 

Biz Çukobirlik entegre tesislerini halen yapmakta olan iki işyeri işçileriyiz. Toplam 700 işçiyiz bu tesiderde çalışmakta olan. 2 Ekim 978 
günü başlayan direnişi- 


ADANA 


Halkın kurtuluşu ve 


başkanlığına getirilen ba- 


sözde devrimci zat bizzat 


darmaların yanında kar- 


bu nedenlede bu tip gazetelerde uzun süreli 


Halkın Kurtuluşu Y olun- na: AYDINLIK gazetesi patronun Çavuşlară gaşalık çıkartarak provo- 

da Gençlik dergilerinin okuduğum için saldırmış- direnişten vazgeç- AZ lin ma kalamamışımdır. e a 

30 Ekim 1978 tarihli jar üstelikbu saldırganlar- o meleri, işçileri vazgeçir. hizmet edeceği açıktır. Sonuç olarak anlatmak istediklerim Özetsayılarında işyerimizle dan biri olan ve işyerinde (o meleri için yazmış oldu- Adana - Meydan olayı le şunlardır: 

ilgili yazıları gerek di patronun sağ kolu duğu gizli talimatnameyi bunun bir benzeridir. Bir Ben ara sıra yazı yazacağım bu sütunlara her- 


renişin başlama tarihi, işçilerin sayısı, ve gerekse işyerinde toplusözleşme yetkisine sahip sendikanın durumu tamamen yanlış olmasına rağmen esas durmak iste diğim bu dergilerin yazdikları şeyle pratikteki tutumlarıdır. 

Yazılarında Yurtsever Devrimci Gençlik Derneğinin (Adana-Meydan 
Mah) desteğiyle direnişe geçildiği ve yine deste ğiyle bittiği belirtilmiş. 
Aksine kendilerinin direnişi kırma çabalarının boşa gittiğini gören Halkın Kurtuluşuna mensup 


ALİ kişi di- 


dağıtmıştır. Buna bütün işçiler şahittir. İstedik- 


rumunda bulunan 
ÖZTÜRK adlı 


de sıkılmadan direnişimize sahip çıkmağa çâlışarak birçok genci kandırmağa kalkıyorlar. 


hangi bir fraksiyonun savaşımını vermek için gelmedim. Çünkü ben herşeyden evvel demokrat, hürriyetçi ve bağımsızlıktan yana bir 


Direnişimiz sırasında yazarım. a sınıf bilincine varmış Aydınlık gazetesi bana; özgürce - dilediğimi Çukobirlik işçilerinin 


büyük desteğini gördüğümüz bir gerçektir. Ancak bu desteğin Yurtsever 


dınlık'ta yazıyorum. Yazacakla 


yazabileceğim bir ortam sözü verdiği için Ay- 


rım Aydınlık'ın 


yayın politikasıyla sınırlı kalmayacaktır. 


Devrimci > Gençlik Der- Ayrıca - özellikle - belirtmeliyim ki; bana özneği tarafından yapılma- ü a imkanını sağda veya solda hangi den PE Ger ele gürce yazma imka ğ yi 


Kaldı ki bu desteği de işçilere dağıttığınız "katil, hain başbakan" yazılı 


yayın organı verse oraya yazardım". Benim için mühim olan nerede yazdığım değil, ne yazdığım ve özgürce yazabileceğim yerdir. 


ortadan kalktığı 


e bre kurutul Özgürce yazmak imkanım 

mağa kalkışılması ayrıca P ö i düşündürücüdür. Yurtse- | anda Aydınlık'ta da yazmam sözkonusu olma ver Devrimci Gençlik yacaktır. 

Derneğinin tiyatro 


oynatma talebini reddet- kkk 


medik çünkü biz insan- 


Sahte solcular Yapı ve Meslek Lisesinde öğrenci 


ların kafalarındaki düşünceleri ne olursa olsun bölücülük yapmadan işçinin menfaa“eri doğrultusunda hareket etmek kıstasımızdır. Fakat yine 'orada da tekke çıkarla- 


Not: Benimle mektuplaşmak ve tartışmak 


isteyenler için yazışma adresim; 


Meşrutiyet Cad. 32/8 Kızılay - Ankara'dır. 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 


ŞARTLAR: 
1- Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi veya Yüksek Okul mezunu olmak. 
2- 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak. (tayin tarihinde 35yaşını 


f 


doldurmuş olmamak). 


3- Verilecek ücret yan ödeme dahil net olarak: 


Ortaokul mezunu : 
Lise mezunu: 

„Meslek Lisesi mezunu : Yüksek Okul mezunu: 


4768.-TL. 
4927.-TL. 
5034.-TL. 
5427.-TL. ödenecektir 


Basın: 29331-1714 


DOĞU PERİNÇEK 
Fırtınalı Bir Döneme Girerken 


5lira 


ve öğretmenlere saldırıyor 


Son bir haftadır Yapı ve Meslek Lisesinde sahte Solcular öğrenci ve öğretmenlere saldırılarını iyice oğunlaştırdılar. 

anaes as Sal dirdik. 
ları kişilere "sen faşistsin" demektedirler. Ama öğrenciler saldıranların faşist olduğunu, yaptıklarının faşistlerden hiç farkı olmadığını biliyorlar. Sahte solun saldır gan çizgisini uygulayanlar, yaptıkları işi devrimcilik adı altında yapmaktadırar. Ama yaptıkları şey bizzat MHP 


BURSA 


ve oKontrgerilaya yarıyor. Çünkü Türkiye'de kargaşalığı bunlar istemektedirler. Bunlar da 
MHP ve Kontrgerillaya hizmet etmektedirler. 

Bizler Yapı Meslek 
Lisesi öğrencileri olarak bu saldırılara boyun eğmeyeceğimizi, bundan sonra saldırdıkları an cevabını vereceğimizi belirtiriz. 

Bütün öğrencileri 
MHP. Kontrgerilla ve sahte solun saldırıların; karşı mücadeleye cağırıyoruz. Fr 

Bir Grup Öğrenci 


| \ 


Gazetemize gelerek olayı anlatan Emine Teriman dis pansere başvurma belgesiyle. 


Temizlik işçisi Emine Periman: 


"9 sene devlete hizmet edeyim, 


sonra da doktor bana bakmasın” 


Emine Periman, Sefaköy Mustafa Pars İlkokulunda 9 senedir temizlikçi olarak çalışmaktadır. Kasım ayının 6'sında başındaki ağrıdan dolayı Cağaloğlu Öğretmen Dispanserine başvuruyor. Kendisine hiç bakılmadan ve herhangi bir ilaç verilmeden, bir ay sonra gelmesi söyleniyor. Bir ay sonra tekrar dispansere gittiğinde, saatlerce sırada beklemesine rağmen, kendisin- den sonra gelenler torpilli olduğu için muayene oluyor. Bu uygulamaya karşı çıktığında doktor tarafından azarlanıy or. 

Gaztemize gelen Emine Periman olayı şöyle anlattı: 

"Sabah okuldan çıktım, Aksaray'dan vası- ta bulamadığın için Sultanahmet'e kadar yü- 


rınızı ön plana çıkararak yapılan hareketler bizlerin ders çıkarmamıza neden oldu. 

Sonuç olarak bütün 
Halkın Kurtuluşu safla rında abartmalarla, yalanlarla tutulan yurtseverlere sözüm bu safları terkedip şefleri yalnız bırakmaları olacaktır. 


ULM 


SOLDAN SAĞA-—I) Tahakküm eden. 2) İran'da bir petrol şehri - Yüzey. 3) Bir emir - Tersi, çabuk. 4) Tersi eskiden beri kullanılan bir işkence usulü - Normal sıcaklık 5) Bir baharat - Müzikte duraklama işareti - İlk çağda yaşamış bir kavim. 6) Kışın yapılan bir spor. 7) Apaçık - Bir gaz. 8) Bir kadın ismi - Tersi, ayın ctrafındaki ışık çevresi 9) Tersi, bir duruma uymayan, her şeye karşı çıkan - Dert, üzüntü. 10) Çekme eyle minin tersini yapan - Bir nota - Bir alan 


Ze! ESE 


Genel Dağıtım; V.C 
TÜR DA 
Hamam sok. No:4 
Cağaloğlu İstanbul AYDINLIK 


YAYINLARI 


MAO ZEDUNG 


SEÇ 


ME 
RLER 


İLT 


930TL 


Beş aydır 


rüyerek gittim. Dispanserde bana sıra numa- ölçüsü. 11) Kahramanlık (cmasının işrası verdiler. Fakat benden sonra gelenler daha lendiği edebiyat eserleri türüne verilen TİKP YAYINLARI elektriksiz I oruz önceki numaraları alarak muayene olup çıkıyor- ad - Amerika'nın kurduğu askeri pakt. 
yaş y lardı. Tam sıra bana geldi, içeri girmek istedi- e ğimde, Süheyla ismindeki sinir doktoru kolum- i S k saati geldi, muasages . s ja Arabaya- duğundan, bizler Bursa dan tutup 'çık dışarıya yeme! eldi, r AP Hükümetinin attı Ben Bursa ay; maa s yene yapmıyorum" diyerek dışarıya itti 'Ben- İNAT 1970'dehazırlattığı tağı mahallesinde ọtur- Belediyesine müracaat et- deha deea niye el el dediğim YUKARIDAN AŞAĞIYA — 1) Kurtuluş Savaşında düşmana ÇÖZÜMÜ 


tik. Fakat elektriğimiz ere SEE bağlanmadı. Yolun diğer tarafında elektrik var, bizde ise yok. 

İlgililerin bizleri de bir an önce kavuşturmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu satırlarımı okurlar da,bizlere yardımcı olurlar, 


Bir Okuyucu 


makta olan bir ev nanımıyım. Beş aydan beri, oturduğumuz bu evde 


elektriksiz yaşamaktayız. 

AYDINLIK Daha önce elektriğimiz C) vardı. Ama muhtar bütün 

LIA ~ evlerin elektriğini kesti. 


YAYINLARI 
, Genel Dağıtım: N Oturmuş olduğumuz TURDA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - İSTANBUL semt muhtarlığa bağlı ol- 


karşı ilk kurşunu atan yurtsever gazeteci 2) Tersi, sarp geçit-Koşul. 3) Bir işi sağlama almak. 4) Bir harfin okunuşu - Tersi, bir göz rengi - Tersi, arının yaptığı 5) Bir €şya - Tersi birinci kalite - Bir bağlaç. 6) Bir sayı - Tersi, yanına yaklaşmak, bulaşmak istenmeyen kötü kişi 7) Bir nota - Vilayet 
8) Su kıyısında yapılmış köşk - Ağlayan (eski dilden), 9) Çabuk bir şekilde . 10) Yoğurttan yapilan bir çeşit yiye cek - Seçimlerde verilen«bir hayvan 11) Tersi, Hükümette görev alan Vecdi İlhan'ın görevi 


de 'Ben alırım sen karışma' dedi. Sonra ge lip muayene olan kadın da 'benim torpilim var, ben girerim' diye banaçıkıştı." 

Emine Periman, daha sonra şunları ekledi "Fakir olduğumuz için bize böyle davranıyorlar. Ben 9 sene devlete hizmet edeceğim, ondan sonra gittiğimde doktor bana bakmayacak. Biz böylelerinin, bizim sırtımızdan aldıkları paralarla doktorluk yapmalarını istemiyoruz." 


DEVLET BAŞKANI KRİANGSAK, LAOS GEZİSİNİ ERTELEDİ (6. 
Tayland, Laos 


sınırındaki savunma önlemlerini artırdı 


İran halkı demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürüyor, 


BANGKOK 


Tayland'ın Laos sınırındaki savunma önlemlerini artırdığı bildirildi. Bangkok'daki askeri kaynakların bildirdiğine göre, savunma önlemlerini artırma kararı, bölgedeki gerginliğin yoğunlaşması üzerine alındı. Tayland hükümeti, Laos sınırıdaki Hong Hkai bölgesine yeni askeri birlikler ve tanklar gönderdi. 


5 
> 


ix, 


İRAN'DA ASKERLER, 
ŞAH YANLISI 20 SUBAYI KURŞUNA DİZDİLER 


©Tebriz halkı bazı ağır askeri araçlara el koydu 


@ Şirazi: 
"Şah rejiminin cinayetlerine bir son vermenin zamanı geldi” 


@ Yas nedeniyle binlerce işçi, işi bıraktı ya da yavaşlattı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İran ordusunun içinde de Şah'h karşı muhalefet hareketi yükseliyor. 
Bir grup askerin Şah yanlısı 20 subayı kurşuna dizdiği ve Tebriz askeri havaalanında bazı F-5 jet uçaklarına sabotaj yapıldığı bildiriliy or. 

Askerler, Tahran'ın kuzeyinde bulunan Lavizan kışlasında 20 kadar hükümet taraflısı subayı kurşuna dizdiler. Bu sırada kışlada hasar da mey- 


dana geldi. 
Kısa bir sire önce de İşretabad kışlasında 


benzeri bir olay meydana gelmiş, Şah yanlısı askedere, muhalefet yanlısı askerler arasında Çıkan Çatışmada 360 kişi ölmüştü. 

Tebriz askeri havaalanında ise F-5 uçağının eloktronik kabloları kesildi. detlerin çalışamaz hale geldiği bildirildi. 

TEBRİZ HALKI 

ASKERİ ARAÇLARA 

EL KOYDU 


Dün Tebriz kentinde, 
Şah aleyhine gösteri 
Yapan halka askeri birliklerin ateş açarak iki ki- 
$iyi öldürmesi üzerine, göstericiler askerlere karşı koyarak cevap verdiler. Bu sırada göstericiler bir takım ağır askeri araçları ele geçirdiler, 
Şah aleyhtarı hareketten etkilenen bazı askerler de göstericilerin saflarına katıldılar. 


YAS GÜNÜNDE 
İŞ BIRAKILDI 
Geçen 11 ay içinde 
Şah rejimine karşı gösterilerde öldürülenler için bütün ülke çapında düzenlenen "yas" gününde, binlerce işçi işi bıraktı ya da yavaslattı. 
Bu arada Meşhed kentindeki muhalefet liderlerinden Ayetullah Şirazi, 


Şahin olayları bastırmak iddiasıyla birçok suçsuz insanı acımadan 


katlettiğini belirtti, Şirazi, Şah rejiminin arlık cinayetleri açıkça işlediğini söyledi ve bunu bir son vermenin zamanı nın geldiğini sözlerine sk ledi. 


-ANKARA İRANLI YÜKSEK ÖĞRENİM KÜLTÜR DERNEĞİNİN BASIN TOPLANTISI 


RUSYA İRAN'A 
MÜDAHALE EDEBİLİR 


© Şah kaçarken, bütün siyasi 


tutukluları katletme hazırlığı içinde 


eŞah'ın gitmesi gerektiğini söyleyen Carter yönetimi iran'da yeni formül arıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara İranlı öğrenciler Yüksek Öğrenim Kültür Derneği tasfindan dün düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın İran'ın Azerbaycan bölgesine müdahele edebileceği, Şah Rıza Pehlevi'nin ülkeden kaçarken Çan Kay - şek'in “Beyaz Saray” katliamına benzer bir hazırlık içinde olduğu, ABD'nin de İran için yeni formüller aradığı belirtildi. $ İranlı öğrenciler adına konuşan bir temsilei Rusya'nın İran sınırına 20 bin kişilik milis kuvveti yığdığı, bu kuvvetlerin başında bir zamanlar Azerbaycan Demokrat Fırkası içinde yer almış olan ve daha sonra Rusya'ya kaçan 


Gulam Yahya'nın bulunduğunu belirterek şunları söyledi ; 
"Rusya, uygun gördüğü şartlarda İran'ı 


işgal etmek üzere sınıra boydan boya 20 bin kişilik bir milis kuvveti yığdı. Bu kuvvetlerin başına bir zamanlar Azerbaycan mücadelesi içinde tanınan Gulam Yahya'nın getirilmesi bir tesadüf değildir. 

“Rusya bu tutumuyla, Gulam Yahya vasıtasıyla İran  Azerbavcan'ında bölücülük körükleyerek halkımızı bolmeye çalışacaktır. Ülkemizin bağımsızlığı Rusya tarafından da tehdit edilmektedir. Ancak halkımız Carter'in oyunla. 
rına olduğu kadar Brejnev'in tehditlerine karşı da uyanıklır,” 


ŞAH'IN KATLİAM HAZIRLIĞI 


İranlı öğrenciler adına konuşan temsilci, son günlerde İran'da 6 bin kişinin topluca futuklandığını, bunların daha sonra serbest bırakılabileceğini ve Şah'tan sonra gelecek yönetim tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılacağını belirterek şöyle dedi: 

“Ancak Evin zindanında bulunan kişilerin sayıları, isimleri ve ne zaman tutuklandıkları belli değildir. Şah'ın kacarken Evin zindanın- daki bu kişileri topluca katledeceğine ilişkin elimizde bilgiler vardır. 

Yeni gelecek yönetim ise, son günlerde toplanan 6 bin siyasi tulukluyu serbest bıraktığı propagandasını yayarak, Evin katliamını gizlemeye çalışacaktır. Türkiye kamuoyunu ve basınını bu konuda uyarıyoruz ve mücadelede bjze destek olmaya çağırıyoruz." 


CARTER DEMOKRASİ HAVARİSİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYOR 

Temsilci iranlı öğrenciler adına yaptığı konuşmada, Carler yönetiminin Şah'ın sonunun glediğinı anlayınca ağız değişirdi ve yeni formüller one sürerek mücadeleyi baltalamaya çalıştığını belirterek şöyle dedi : 

“Dün, 'Şah'ı destekliyoruz diyen Carter yönetiminin Orta Doğu'daki uzmanı George Ball, Şah'ın aruk gitmesi gerektiğini söyleyerek, orlaya yeni bir (ormül sürüyor. Halkımızın mücadelesi sonunda kaçmak zorunda kalacak olan Şah'ın, Amerika'nın çabaları ile EE çekildiği izlenimini vermeye çalışıyor. Bu hir aldatmacadır. İran ve dünya halkları buna kan- 


i nayacaklır 


e m en sm ane 


Geçtiğimiz Cuma günü sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalar- da, Sovyet yapısı helikopterler bölgede keşif uçuşları yapmıştı. 

Bu arada Tayland Devlet Başkanı Kriangsak, Laos'a yapmayı tasarladığı geziyi ertelediğini açıkladı. 
Ülkenin içişleri nedeniyle çok meşgul olduğunu söyleyen Kriangsak, ziyareti ne zamana ertelediğini belirtmedi. 


İsrail Sina” daki petrol kuyularını yeniden işletme kararı aldı 


© israil günde 
8 bin varil 
petrol üretecek 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


İsrail Enerji Bakanı 
İznak Modai, Sina'daki petrol kuyularını yeniden işletmeye başlayacaklarını ve bu bölgedeki petrol arama çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı, 


Mısır topraklarının bir parçası olan Sina yarımadası, 1967'den beri srail'in işgali altında bulunuyor. Fransız 
Basın Ajansının (AFP) bildirdiğine göre, İsrail in işletmeye başlayaca ğı yeni petrol kuyuları ile günlük petrol üretimi sekiz bin varile yükselecek. 


Camp David zirvesin- deki taahhütlerine rağmen İsrail, Orta Doğu- da saldırgan ve işgalci bir politika izlemekte ısrar ediyor. Camp David anlaşmaları üç içinde bir barış anlaşmasının 


imzalanmasını öngörmesine rağmen İsrail'in bu tutumu nedeniyle taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Üç. aylık süre de, 17 Aralıkta sona erdi. 


Belçika'da yapılan seçimlerde parlamentonun 


yapısı değişmedi | 


BRÜKSEL(AA) 


Belçika'da dün yapılan seçimlerde kullanılan oyların yarısına yakın bir bölümünün tasnifi yapıldı. Buna göre, seçimlerin parlamentonun yapısını büyük ölçüde değiştirmeyeceği ve hiç bir partinin parlamentoda salt çoğunluk sağlayamayacağı anlaşılıyor. 

Bu arada eski başbakan Leo Tindemans'ın 
Sosyal Hristiyan Partisi, az da olsa oy kaybetti. 

3376 sandıktan 1733' 
ünde yapılan tasnifler, iktidardaki dörtlü koalisyonun durumunda önemli bir değişiklik olmayacağını gösteriyor. 

Şu ana kadar yapılan oylamada Flaman Sosyal Hristiyanlar -binde 8, Valon ve Flaman sosyal demokratlarının oy kaybı ise yüzde 1,46 oldu. Valon Sosyal Hristiyan Partisi oylarını yüzde 0,17 oranında artırdı. 

Belçika'da yaşayan 
Valonlar Fransızca, Flamanlar ise Flamanca (Hollanda'da konuşulan dil) konuşmaktadır. 


Sovyetler Birliği ve 
ABD yeraltı nükleer denemeler 


yaptı 
STOCKHOLM/ 
WASHİNGTON 
Hagrfors'daki İsveç 
Savunma Bakanlığı Gözlemevi, dün, Sovyetler Birliği'nin Doğu Kazakistan'da güçlü bir yeraltı nükleer deneme yaptığını gösteren sinyaller 

saptadı. 
Gözlemevince kaydedilen sarsıntı, Richter ölçeğine göre 6,4 


şiddetindedir 
ABD'DE 
ABD'nin Cumartesi 


günü Nevada'da bir yeraltı nükleer deneme- yaptıgı açıklandı. Açıklama 
ABD Enerji Bakanlığınca yapıldı. 

Patlatılan bombanın gücü, 20-150 kiloton arasındadır. Deneme, bu yıl içinde yapılan 10, denemedir. 


İ k a E 


toğrafta bu tarihi görüşme: (Soldan sağa), Dü n 
E 


The Washington Vost 


Carter'ın zorunlu ve düzgün kararı 


“Amerikalalıların 'Tayvana karşı sorumluluğu çok eskilere dayanr yor... : 

Başkan Carter'in Pekin ve Was hington arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kararının temelinde, zorlayıcı ve düzgün bir mantığın yattığını da eklemek gerekir. 


New York Daily News 


Tarihi birolay 


“Aşağı yukarı 30 yıllık bir yabancılaşma ve kimi kez şiddet göslerile rinden sonra Komünist Çin'in ABD tarafından tanınması ve dünya çapın daki güçlerin bir araya gelmesi, dün yadaki gelişmeleri temelden etkileys cek bir tarihi olaydır. 


Bir zamanlar mes Sehlesinger, Çin.Amerikan iliş kile felmişti, Washington yönetimi içinde S yasetini savunan Schlesinger, asinda 


Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleş tirilme 


ğ 


Çü En-lay, 


a basınında ikan Ortak Bildirisi 


New York Times 


Çin ve ABD takdir kazandı 

“Pekin kadar Washington da artık anlaşmanın imzalanması zamanının geldiğini gördükleri için büyük takdir kazandı. 


DAGENS WMHETER, 


Batıda olumlu yankılar 


“Tayvan telaş içinde" başlığı allında haberi veren Dagens Wyheler gazelesi, Pekin'de bu olayın halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığını belirlti. Çin'in egemen bir dev 
let olarak tanınması için aradan 30 
yil geçliğini açıklayan gazele, olayın Balı'da olumlu bir yankı uyandırdığ m da kaydetti. 


Amerikan Savunma Bakanı olan, şimdiki Enerji Bakanı Ja- 


erinin gelişmesi için çok çaba sarovyetller Birliği'ne karşı direnme si- 


Çin Baş bakanı Hua Guo:-feng ile bir görüşme 


Zbignew Brzezinski, nınıyor. ABD Başkanı Carter în güvenlik ki, çeşitli defalar Pekin'i ziyaret etmiş bulunmuş tu. 


İSTANBUL GELENBEVİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


l- İstanbul 


usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli (40,000. -)TL dir 


3- Eksiltme İstanbul 3. Sayılı Okullar Saymanlığında 11.1.1979 Perşembe günü 


14.00'de yapılacaktır. 


4- Eksiltme şartnamesi müdürlüğümüzde me- 


sai saatleri içerisinde görülebilir, 


5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) (3.000.-) liralık geçici teminatın okullar 


saymanlığına yatırılması. 


b) 1978 yılına ait Ticaret Odası belgesini ib- 


raz etmeleri. 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte v 


leri teklif mektuplarını en geç 11.1.1979 Perşembe gürü saat 14.00'de kadar ihale komisyo:- 


nu başkanlığına vermeleri. 

d) Telgrafla müracaatlar ve postadaki meler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 


(Basın: 30094-1716) 
a e ia Vi 


Fatih Gelenbevi Ortaokulunun kışlık yakacak odun satınalma işi kapalı zarf 


ABD-Çin doslluğunun mimarlarından biri olarak ta- 


sorunları başdanışmanı Brzezins ve Çınlı yetkililerle görüşmelerde 


Cumartesi günü yapılan ortak açıklamayı olumlu olarak karşılayan devlet adamlarından birde ABD'nin eski başkanlarından 
Gerald Ford'du 
Resimde Çin 

Baş bakan yardımcılarından 
Deng Siao-ping, 
Pekin'de Ford'un onuruna verilen bir yemekte, zamanın 
ABD Başkanı ile beraber görülüyor. 


için atlan en önemli xon'un 1972'de Pekin 'i ziyareti idi. Fotercüman, Mao Zedung, Richard Nixon, Henry Kissinger. 


Malzemenin Cinsi 


SVENSKA DAGBLADET 


Tayvan'da öfke var 


Gazete haberi birinci sayfada, Tayvan'da öfke var, fakat Pekin alkışlıyor" başlığı altında verdi. Yazı bu kararın coşkunlukla alkışlandığıni ve tarihi bir karar olduğunu da belirtti. 


radio france internationale 


Rusya kendini tecrit olmuş hissediyor 


' 

Sovyet Pravda gazetesinin anlagmaya karşı çıkan tutumunu aktaran Fransa Radyosu, olayı şöyle yorumladı: "Moskova'nın bu açıklaması şunu gösteriyor: Kremlin'in baş düşmanı Güney Doğu Asya'dadır" dedi. 
Ancak, kendisini tecrit olmuş hisse- den Rusya, şimdi karşısında bir seferde Washington, Tokyo ve Pekin'i bulacck." 


LE FIGARO 


Yeni bir dünya durumu 


Jacques Francillon imzasıyla yayın lanan yorumda gazete, anlaşmayı övüyor ve bunun Avrupa'daki etkileri konusunda şöyle diyor: 

«"Bu*yeni dünya durumu, birleşik konfederal ve bağımsız bir Avrupa'- nın gerekliliğini bir kez daha kanıtladı.” 


Corriera De La Sera 


Gerileyen emperyalist ABD 


“Eğer Sovyetler Birliği, Çin'e saldırmak ve Pekin hükümetine askeri, siyasi ve diplomatik baskı uygulamak istiyor idiyse, şimdi bundan vazgeçmesi gerek , 

Washington ve Pekin arasındaki normalleşme, uluslararası denge tarihinde bir dönemi sona erdirerek yenisini açacak. ‘Hua ve Deng" Üç Dünya Teorisinin ileri bir aşamasını gerçekleştiriyorlar. 


"Dünyadaki bu yeni denge planının güvencesi: ABD'nin gerileyen emperyalizm olmasıdır. 


n 


B.ALMANYA 
Sranffurter Allgemeine 
ABD boyun eğdi 


"Çin ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulması uzunsirli bir çalışmanın sonucudur. Iki ay önce bu konudaki görüşleri sorulan Deng Siao-ping, diplomatik ilişkilerin kurulmasını, ABD'nin şu şartları kabul edip etmeyeceğine bağlı olduğunu söylemişti: 

“ABD, Tayvan ile arasındaki anlaşmayı bozmalı, birliklerini geri çekmeli, diplomatik ilişkilerini kes melidir. 

ABD, Tayvan'a askeri bir müdahalede bulunmayacağını açıkladı. Fakat bu, Çin için yeterli değildi. Çünkü Tayvan, Çin'in bir iç meselesiydi. 
Washington bütün bu taleplere şimdi boyun eğdi. 


lAydınlıkfi 


Moskova 
Sofya'da yapılan "Teori 


Konferansın” 
Çin'e saldırı 


dönüştürdü 
DIŞ HABERLER SER VİSİ 

12 Aralık Salı günü Sofya'da başlayan "Uluslararası Teorik Konferans" da, Çin Halk Cumhuriyeti savaş kışkırtıcılığı yapmakla Romanya ise milliyetçilikle suçlandı, Rusya etrafında birleşme çağırıları yapıldı. Bulgar Kominist Partisi ve Prag'da yayınlanan "Barış ve Sosyalizmin Sorunları" adlı dergi tarafından düzenlenen konferan- sa 63 parti temsilcisi katıldı. 

Batı Almanya, Portekiz, Yunanistan, Avusturya, Danimarka, Uruguay, Irak ve Birleşik Amerika Komünist partileri, toplantıda genel sekreterleri tarafından temsil edildi. Toplantıya ayrıca Etyopya ve Mozambik Birleşik Cephesi Temsilcileri de katıldı. 
Varşova Paktı Siyasi Danışma Komitesi toplantısından hemen üç hafta sonra toplanan Sofya Konferansının konusu "sosyalizmin ve komünizmin inşası ve dünyada ilerleme". Konferansın birinci gününde konuşan Bulgar Komünist Partisi birinci sekreteri Jivkov, Çin Halk Cumhuriyeti yöneticilermin savaş hazırlıklarını devlet siyaseti haline getirdiğini iddia etti, Romanya'nın Moskova'ya karşı aldığı tutuma da karşı çıkan Jivkov, kendilerinin yurtseverliklerini yeteri derecede kanıtladıklarını ileri sürdü, Jivkov, bugün sosyalist bir ülkede yurtseverliğin ölçüsünün, kendi geleceğinin Doğu Avrupa topluluğunun ve ilk önce de Sovyetler Birliği'nin varlığına ve gücüne bağlı olduğunun bilincine varmak olduğunu iddia etti, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Siyasi Büro yedek üyesi PONAMAREV de konuşmasında, bazı batı ülkelerinin Çin'e silah satmakla üçüncü bir dünya savaşını kışkırttıklarını iddia etti. Ponamarev, bu siyasetin Varşova Paktını savunma gücünü artıracak tedbirler almaya zorladığını ve eksikliğinin savaş tehlikesini artırdığını ileri sürdü. 


AVRUPALI "KOMÜNİSTLER" TOPLANTIYA RAĞBET 
GöSTERMEDİ 


Le Monde gazetesinin aynı konulu haberinde, bu konferansın Rusya ve ona bağlı ülkelerin, Çin'in siyasetinden duydukları tedirginliği ortaya koyduğu belirtildi, Romanya konferansta, Siyasi Yürütme Komitesi üyesi Dimitru Pescu' tarafından temsil ediliyor, Bu arada konferansın açıldığı gün, Romen haber ajansı Agerpress, Çavuşesku'nun yakın çalışma arkadaşı Paul Nisulessu'nun Pekin'e gittiğini ve Hua Guo Feng tarafından kabul edil-. 
diğini açıkladı. Görüşmenin sıcak bir dostluk ve kardeşlik havası içinde geçtiğini belirtti. Fransız ve İtalyan "'Komünist" Partileri ise, Sofya Konferansına yalnızca "Barış ve Sosyalizm" dergisindeki temsilcilerini yolladılar. İspanyol "Komünist" Partisi ise, artık Merkez Komitesi üyesi olmayan parti okulunun bir yönetcisi tarafından temsil edildi. 


“Halkın Tapınağı” 
Rus elçiliğine 7 milyon dolar göndermiş 


GUYANA(AA) 

Guyana polisi, "Halkın Tapınağı" tarikatı yöneticilerinin, toplu ölüm olayından kısa bir sire önce, mezhep fonlarındaki 7 milyon dolardan fazla parayı, yabancı bankalardan Sovyet Konsolosluğuna transfer ettiklerini açıkladı. 

Komiser Yardımcısı Skip Roberts, paranın Sovyet Konsolosluğuna ödenmesini isteyen mektupların, Town"'dan Panama ve Venezüella'daki bi lara kuryeler aracılığıyla götürülü söyledi.Roberts, altı mektuptan ikisinin 7,2 milyon doların Sovyet Konsolosu Fidor Timofeyev'e verilmesi isteğini taşıdığını ve Panama'daki iki | İsviçre bankasına gönderildiğini belirtti. 

Öte yandan yaşayan tarikat üyelerinden Tim Carter, kendisinin mektupları taşıyanlardan biri olduğunu vedçiliğe" götürülmesinin istendiğini be lirtti. 


KARADENİZ BÖLGE ZİRAİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Miktarı 
Lira 


M. Bedeli 


ihalenin Saat 


Tarihi 


Geçici 
Teminat 


Askılı 
Askılı 


t 


saal 


Otomatik Suluk 
Otomatik Suluk Deposu 


Otomatik Yemlik Kanalı Otomatik Yemlik Deposu 


Folluk 
Yukarıda cinsi, miktar 
İhale Müdürlük İdare 


erecek- ile teminat için gerekli ol 


luk malzemeleri 2490 Sayılı Kanunun 31. maddesi binasında yapılacaktır. Bu işl İsteklilerin 1978 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odalarından, y 


pılacağı Komisyon Başkanlığına yasada belirtilen esaslara gö 


150 Ad. 
150 Ad. 


Piliç Yemliği 

Tavuk Yemliği 

210 Ad. 
12 Ad. 


800 Mt. 
10 Ad. 


80 Ad. 


51.000 


83.000 


560.000 
240.000 


3.800 29.12.1978 132.30. 


5.420 29.12.1978 14.30 


26.150 
13.250 


29.12.1978 15.30 
29.12.1978 16.30 


1 ve muhammen bedelleri geçici teminatları ihale günü ve saatleri yazılı Tavukçu- 


an belgeleri dış zarfa koyarak ihale 


postadaki gecikmeler kabul edilmez. 


gecik 
İlan Olunur. 


NOT: Gazetemizde 11.15 Aralık tarihlerinde y 


bedeli 240.000 


TL dir. Duzeltiriz. 


gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye konmuştur. 
ere ait şartnameler bedelsiz olarak temin edilebilir. 
a da Esnaf derneklerinden alacakları belgeleri saatinden bir saat öncesine kadar iha'enin yare vermeleri lazımdır, Telgrafla müracaatlar ve 


İsteklilerin tek tek gruplara katılabildikleri gibi her iki, üç veya dört grubu katılabilirler. 


(Basın: 29476 — 1715) 


ayınanan Hamn 4. maddesinin mu nammen 


| PET 


Bir işçi oyunu . kullanıyor fabrikada bundan kendi seçtiği temsilciler var. Revizyonistlerin sil 


lesini kullanmalarına engel olamadı. 


sonra işverene karşı işçilerin ahlı saldırıları işçilerin hür ira- 


Yeni seçilen temsilci kadrosu ilk defa birarada 


doğru, şerefli bir görevi üstlendiler 


Boykotunun 


ismail Göldaş-( Öğretmen) 


Bundan on yıl önce, 
TÖS (Türkiye Öğretmenler endikası) ve İLK- 
SEN'in (ilkokul Öğret menleri Sendikası) ortaklaşa örgütledikleri Türkiye tarihinin ilk genel öğretmen boykotu başarıyla sona erdirildi, öğret menlerin birliğini sağladı. 
Bugüne de şık tutan 
15-18 Aralık büyük öğretmen mücaddesini coşkuyla kutluyoruz. 

Büyük öğretmen boykotunu örgütleyen ve önderlik eden TÖS, öğretmenlerin hangi görüşte o lursa olsunlar,birliğinden yanaydı. Memurların ve öğretmenlerin ortak Çıkarları doğrultusunda birlik olmalarını, baskr ya ve sömürüye karşı birlik olarak mücadele et mderini güvence sayıyordu. "Meslektaşlarımız yetiştikleri okul adlarına, Çalıştıkları okul dalları na, taşıdıkları siyasi i nançlarına göre ayrılma gafletinden sıyrılmalıdır. 
lar. Mesleğimizde birleşelim, öteki medek sendi- ma güçbirliği koaylaşsın" diyordu. 

TÒS. öğretmenlerin ve memurların çıkarlarını tam bağımsızlık mücade lesinin başarısında görüordu, "Tema hedef am bağımsız Türkiye' 
yi gerçekleştirmek ve halk çıkarlarına karşı o lan güçlere savaşmaktır" divordu. 


Öğretmenlerin yerine getirilmeyen talepleri 


Boykot öncesinde zamanın Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a bir telgraf çeken TÖS Yönetimi, isteklerinin yerine getirilmediği taktirde boykota gideceklerini ihtar ediyordu. İstekle; şunlardı 

Öğretmenler sefalet ten kurtarılmalıdır, 

Öğretmenlere yapılan keyti ve partizanca işlemlere son verilmd idir, 


Boykot öncesi yapılan büyük öğretmen mitinginde onbirlerce öğretmen haykırdı: 


Kökten Karşıyız!" 


Kıyıma uğrayan öğretmenler eski görevleri- ne verilmelidir, 

Öğretmenlere yöneti me katılma hakkı veril- 


melidir, 

Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerin yüzde 
80 ini temsil eden TÖS'le 
derhal görüşmeye hazır olduğunu kamuoyuna duyurmalıdır. 

Öğretmenlerin bu is teklerinin Milli Eğitim Bakanı tarafından dikka- te alınmaması karşısında ilk boy kotlar basladı. 


Boykotu ezemeyen iktidar, öğretmenleri sürdü, işten attı, maaşlarını kesti 


TOS ve TÖDMF (Tür kiye Öğretinen Dernekle- 


Çetin mücadele günlerine 


mirDöküm işçileri büyük bir çoşku avası içinde temsilcilerini seçtiler 


. Oylar İGD”nin kahpe kurşunlarına cevap verir gibi patlıyordu: 


İsrafil, 
İsrafil Durmuş, 
İsrafil... 


İŞÇİ SERVİSİ 
Demir Düşe fabri- 


kası işçileri Pazar günü çoşkun bir hava içinde yeni temsilcilerini seçtiler. Cumartesi günü seçilen 74 ünite temsilcisinin katıldığı ve çok sayıda 


işçinin izlediği seçimler tam bir birlik ve bevaberlik anlayışı içinde geçti. 


Seçimlerden önce konuşma yapan her işçi bölücülüğe karşi çıkıyor’. 
"Şu şucu, bu bucu, falan şöyledir" tarzında- ki bölücü anlayışları mahkum ederek bu tarz propagandalatın Maden ş'le beraber yıkılıp gitmesini istiyordu. 

İlk tur seçimlerde önce baştemsilci seçildi. 
İbrahim Talay Okmeydanı SSK'dan tsrafil'in temsilciliğe adaylığını koyduğu haberini getirdikten sonra herkesin içi rahatladı. 

Sandıktan çıkan oylar adeta İGD'nin kahpe kurşunlarına cevap verir gibi patlıyordu: "İsrafil, İsrafil Durmuş, İsralere 

İsrafil 74 üniteciden 69'unun oyunu aldı ve baştemsilci oldu. İşçiler onun fabrikaya döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorlar. 

Temsilci seçimleri de bütün adayların kardeşçe yarıştığı, bu zor dönemde zor görevi üstlenmenin bilinci ve sorumluluğu içinde geçti.Seçilemeyenler seçilenleri en önce tebrik ederek kutlayanlardı. Ahmet Sezer (Gariban Ahmet) 


4 günlük 


ri Milli Federasyonu) 15 
şubat 1969'da büyük gitim Yürüyüşü düzenlediler. Binlerce öğret men, baskılara, kıyımlara, hayat pahalılığına karşı kol kola girerek Ankara'da yürüyüşe katıldı. Tam bağımsızlık is teklerini dile getiren sloganlar attılar, pankartlar taşıdılar, 500 TL aylıkla çalışan öğretmenler, köylere okul, halka iş, köylüye toprak istediklerini cesaretle hay kırdılar. 
"Ne Amerika, Ne Rus yabancı uzmana kökten karşıyız" pankartıda taşınan pankartlar arasındaydı 


TÖS ve TÖDMF'den yürüyüşü (o örgütleyenler "bağımsızlık ve demokrasi" mücadelesini dile ge tiren pankartları titizlikle seçtiler. TÖSün yayınladığı Büyük Eğitim yürüyüşü adlı kitapta" .. .Döskleri seçilmesinde ge rekli titizlik aösteriim iş. 
tir. Bu konudaki başarı dövizlerin okunmasından anlaşılabilir." diyor. Bu dövizleri Eğitim Enstitüsü öğrencileri, müdürleri- nin türlü çeşitli baskılarına göğüs gererek udeta 


yarışarak hazırladıar. 
Öğretmenler "Halkımızı iç ve dış sömürüden" 


kurtarmak için mücadele edeceklerine ant içtiler. 

Halkın desteğini sağlayan 4 günlük öğretmen boykotunu ezmeye Çalışan iktidar, çeşitli yerler- de boykota katılan öğretmenlerin üzerine militanlarını saldırttı. 


Bovkotu ezemeince de öğretmenleri babayla yıldırmaya çalıştı. 56 öğretmen il ve Bakanlık emrine alındı. 11 
öğretmen meslekten ihraç edildi. 10 öğretmen 
İl dışına sürgün edildi, 
4600 öğretmen hakkında 
idari ve adli kovuşturma açıldı, 1200 öğretmenin üçer yıl kıdemleri indirildi ve İl dışına sürgün edildi, 50 bin 300 öğretmen hakkında adli takibat yapıldı. 2118 öğretmen boykottan sonra 
açığa alındı. 45 bin 620 
öğretmene maaş kasimi cezası verildi. 400 müdürün idarecilik görevi alındı. 


irkiye halkı kıyılan, sürülen, işten atılan öğretmenlere sahip çıkt: 
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Bir işçi konuşuyor "Bakın Arkadaşlar. Ben bugüne 


kadar hiç konuşmadım. Şimdi diyorum ki işçi birdir. 
Artık bölücülük , ayrımcılık kalmasın! Maden - İş'le 


beraber defolup gitsin!" 


ençok oyu alarak ikinci ternsilci oluyor, onu sırasıyla, Mustafa Kuş, Mehmet Demirhan, Doğan Oylum, Yusuf İmece, Binali Çay, Yunus Sedefoğlu izliyordu. 
Gariban Ahmet tem- 


silci oseçildikten sonra FDEN konuşmada Maden -İş'te yıllardır gördüğü pislikten kurtulmak isteyen işçilerin duygularını dile getiriyordu. "Ben bugüne kadar nasıl bir işçiysem, 


gene öyle işçiyim arkadaşlar! diyordu. “Temsilciliği bir ünvan olarak görmüyorum." 

Yeni temsilci kadrosu seçildikten sonra, bütün 


işçiler onları tek tek tebrik ettiler. Artik Demir Döküm işçilerinin 


fabrikada kendi seçtikleri temsilcileri vardı. İşçisiy- le, temsilcisiyle. Demir Döküm çelik bir yumruk gibi revizyonist sendikacılığı Silahtar'da çökertmeye hazırlanıyordu. 


MSP İşçi Komitesi 
Genel Başkanı Yıldırım: 


Demir Döküm işçilerinin iGD”lilere aynı farz cevap vermemesi, sorumluluk anlayışları sonucudur 


ANKARA (ÖZEL) 

MSP İşçi Komiteleri 
Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Demir Döküm işçilerinin kendilerine saldıran Rus yanlısı İGD' lilere aynı yollarla cevap vermemesinin işçi sorumluluk ve anlayışlarının bir sonucu olduğunu söyledi 


Yıldırım bu konuda gazetemize yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

'Demir Döküm işçilerine saldıran ona kurşuh isıkanlar Rusya tarafından kandırılmış, zavallı kişilerdir. Esas olarak piyon olarak kulla- 


oo y 


nılıyorlar. işçiye kurşun sıkacak kadar soysuzlaşan bu kişilere aslında acımak gerekir. 

"Rus yanlısı İGD 'lilerin saldırması sonucu bazı işçilerin vurulması çok üzücü bir olaydır.İşçilerin aynı şekilde, aynı yollarla cevap vermemesi işçilerimizin o olgunluğunu, bu gibi saldırı olaylarına karşı akıllı ve mantıklı bir yol aramaya çalıştıklarını gösteriyor. Yoksa onlara anlayacaklar dilden cevap vermesini çok iyi bilirler. Fakat işçi olgunluğu ve ağırbaşlılığı ile hareket edivorlar." 


Bu defa yapılabilecek mi? 


Tekstil Bakırköy Şube Kongresi yarın toplanıyor 


© Bakırköy Şubesi, Tekstil Sendikasının bütunu açısınuun vuyuk onem Taşıyor 


DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının sekiz ayı aşkın bir zamandır yapılmayan ve defalarca ertelenen Bakırköy Şube Kongresi yarın saat 10'da toplanacak. Şu anda mahkeme tarafından kayyum heyet olarak tayin edilen Kemal Akar, 
Raif Erten ve ömer Ülkü' nün, Bakırköy Şube 
Kongresinden sonra» 7 
Ocak tarihinde yine uzun 


süredir yapılamayan 
Beyoğlu Şube Kongresini, yeni yılın ilk ayı 


içinde de Genel Kurulu yapmaya karar verdikleri bildiriliyor. 

Tekstil Bakırköy Şubesi, Tekstil Sendikasının en büyük şubesi olarak bilinmektedir. Bu açıdan bu şubenin kongre sonuçları sendikanın genel kurulu açısından belirleyici öneme sahiptir. Şube genel kurulunun çok uzun bir süreden beri yapılamayışının temelinde, bu şubede çeşit. 
li revizyonist grupların yürüttükleri (o hakimiyet mücadelesi yatmaktadır. 

Yarın yapılacak olan kongrenin de, olaylı geçmesi bundan o önceki kongreler gibi ertelenmesi ihtimaline kuvvetli gözüyle bakılmaktadır. Yine öğrenildiğine göre, Kayyum heyet, kongrenin grup çatışmaları yüzünden yapılamaması halinde, kongreyi kesme- yi ve şube yönetim kurulu ile Genel Kurul delegelerinin seçimini Bakırköy Şube binasına sandık Koyarak yapmayı düşünmektedir. o Halen Bakırköy Şubesi "'Devrimci Birlik” grubunun işgali altında bulunduğundan., seçimlerin ‘bu şekilde yapılması halinde, Bakırköy Şube Yöne- 


Ogretmen 
10. yıldönümünü kutluyoruz 


“Öğretmenlerin sefaletine son!" “Ne Amerika Ne Rus, Yabancı Uzmana 


Öğretmenler birleşin 


4 günlük boykotun en 
önemli sonucu, öretmenleri birleştirmesiydi. Tam bağımsızlık için fedakarca ayağa kalkan öğretmenler, ülkemizin kaynaklarına el uzatan Amerika'nın bayat süt tozunu, barış gönüllüsünü, eğitimimizdeki emeryalist etkisini orta- 

İk kaldırmak için canl bir eğitim uygulaması ve devrimci bir kitle eylemi oldu 


Ne Amerika ne Rusya, tam bağımsız demokratik 
Türkiye! 


Dört günlük büyük ogretmen boykotunun bu- 


gün öğretmenlere hatırlatığı işte budur. Bugün 'TÖS'ün bu tam bağımsızlık ilkesi köklü bir şekilde o sürüyor. Bugün Amerika önemli ölçüde elen ama Rusya ülemizin denizlerine ve 


verimli ovalanna el koyma olunda ilerlemiştir. İşte öğretmen- 


lere TÖS'ün çağrısı: NE AMERİKA NE RUSYA 
TAM BAĞIMSIZ TÜR— 
KİYE! 


Bu onurlu ilkeye sarılmak, cesaretle savunmak öğretmenleri | birleştire- 

ve sorunlarına çözüm bulmada etkili olacaktır. 
Baskılardan ve sömürüden, faşist terörden ve anarşiden kurtulmak istiyormuyuz? O halde 
Amerika'ya ve Rusya'ya karşı tepkimizi gösterelim. Ülkemizin demokrasiye kavuşmasını, köylüye toprak, işsize Septu yor muyuz? © halde Amerika'ya ve Rusya'ya karşı sesimizi yükseltelim. Okulların eğitime açık olmasını istiyorsak, Amerak'ya ve Rusya'ya karşı birlik olmalıyız, 
TÖB -DER'in yaşamasını ve öğretmenlerin so- 


runlarıyla ilgilenmesini istiyor muyuz? O halde revizyonizme, özellikle “Birlik Dayanışmanın" revizyonist şeťtlerine kar- i birleşelim, a birikte TÖB - DER bu be- 
Jadan kurtaralım, 


T0S'ün bağımsızlıkçı mirasını, öğretmenlerin gönlünden söküp 

atmaya uğraşıyorlar 


Türkiye halkının yiz yar süren mücadelesinin ir parçası Olarak kuru- 


timinin ve genel kurul de legelerinin bu grup tiarafından alınmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. 
Öte yandan böyle bir sonuç Ocak ayında yapılacak Merkez Genel 
Kurulu açısından da belirleyici bir öneme sahip olacaktır. 


Tekstil Genel 
Rıza Güven 


Başkanı 


Tekstil Genel Sekreteri 


Yunus Kala 


Tekstil'de neyin kavgası * 


DİSK'in en büyük sandikalarından biri olan Tekstil Sendikası bir yıla yakın bir zamandır bir yönetim krizi içindedir. Bundan uzun bir süre önce yapılması gereken Genel Kurul, sendika içinde hakimiyet mücadelesi veren çeşitli revizyonist grupların çatışması yüzünden Yapılamamış sendikanın yönetimi bundan bir süre önce mahkeme kararı ile bir kayyum 


heyete devredilmiştir. 


Tekstil'de neyin kavgası verilmektedir? Mücadele eden çeşitli gruplar 


kimlerdir? 


Bugün tekstil te "TKP" 


"Devrimci Birlik" 


çeşitli güç 


lan TÖS'ün tam bağımsizlik ve demokrasi mücadelesi mirasına bugün çeşitli sağ ve sol saldırılar gelmektedir. Hakim sınıflar Hâlâ TöS'e karşı saldırılarını devam ettiriyorlar. Özellikle 1970'lerden sonra ülkemize daha çok yerleşme- ye başlayan Rusya'nın dünyada ve ilkem)zdekt ilerlemesine paralel olarak ortaya çıkan revizyonistler de TÖS'ün tam bağımsızlıkçı geleneğini öğretmenlerin gönlünden söküp atmak için faaliyet gösteri yorlar. 


Öğretmenler arasında faaliyet gösteren Rusya yanlısı Birlik Dayanışma grubu bu işin başını çekmektedir. o Öğretmenler arasına düşmanlık tohumları atarak, kargaşalıklar çıkararak, mahkemelere: TÖB - DER'i ihbar ederek öğretmenlerin “tam bağımsızlık" 
için mücadelesini engellemek istemektedirler. 
Fakir Baykurt'un dediği bugün gerçekleşiyor. Türkiye Öğretmenleri halkı ve aydınları "Rusya'yla" savaşmaktadır." o Kişiliğimizi ve bağımsızlığımızı korumak" geleneği 


Basın Savcılığı önünde 


sendikası içinde esas olarak üç ayrı grup mücadele etmektedir. Bunlardan biri olan sah- 


taraftarları esas olarak Beyoğlu Şube Yönetimini ele geçirmiş durumdadırlar. 
adını 
TSİP, Vatan Partisi, Kurtuluş grubu taraftarlarından oluşan blok ise, Bakırköy ve Topkapı Şubesini kontrolü altında bulundurmaktadır. Şimdiki Genel Başkan Rıza Güven de, dengesi yüzünden bu grubun başkan adayı durumundadır. Bu revizyonist grupların dışında bir de, Tekstil içindeki sahte TKP'li ve karma revizyonist grupların hegemonya mücadelesine karşı çıkan CHP paralelinde bir çizgi vardır. Ancak, Sendika Genel Sekreteri Yunus Kara'nın da aralarında bulunduğu bu kanat, şimdiye" kadar işçi tabanını revizy »nistlerin 


TÖS ve İLKSEN yöneticileri, 


veriliyor? 


lar ardında 


arasında cereyan eden post kavgasına karşı sendikalarına sahip çıkma> sı sloganı etrafında örgütleyememiş, seferber edememiştir. 

Bu yüzden, bir yıla yakın bir zamandır Tekstil'de devam eden iktidar mücadelesi, geniş işçi kitlesinden kopuk, tepede bir post kavgası şeklindesürmüştür. Her kongre öncesinde çeşidi gruplar arasında kapalı kapı- 


sürdürülen pazarlıklar, 


kongre oyunları sürekli ertelenen toplantılar giderek tekstil üyelerini sendi- 


kalarına daha da yabancılaştımıştır. 
Yarın, Tekstil'in durumu en karı- 


mektedir. 
Kendilerine veren ve tir ki, şube 


ması ve 


hesapları vizyonist 


şık olan şubelerinden Bakırköy'ün kongresi yapılmaya çalışılacaktır. Ardından da Beyoğlu Kongresinin ve Genel Kurulun yapılması düşünül- 


Ancak, bugün tekstil düğümü öylesine çözülmez bir noktaya gelmiş- 


kongrelerinin ve Genel 


Kurulun sağlıklı bir şekilde yapılişçinin eden bir yönetimin sendikanın başına getirilmesi olanağı çok zayıftır. Çünkü yine herşey işçinin dışında, re- 


iradesini temsil 


tekkeler arasındaki 


pazarlıklarla halledilmeye çalışılmaktadır, Tekstil sendikasının bu buhranı atlatabilmesi ve istikrarlı bir yönetime kavuşabilmesi, ancak işçilerin sendikalarına daha sıkı sahip çıkmaları, ağırlıklarını koymaları ve revizyonist bölücülüğü etkisiz hale getirmeleri ile mümkün olabilir. Bü ise, elbette örgütlü bir mücadele işidir. 


Korkma! 


Korkma! 


Boykot çağrısı 


Öğretmen kardeşlerimiz! 

Çoluğunun çocuğunun ve kendinin, İnsanca yaşaması için, 

Seni boykota çağırıyoruz. 


Çünkü Anayasal hakkını istiyorsun. 


Çünkü Atatürk yolundasın. 


Korkma! 


yorsun. 
Korkma! 


karşı savaşındır. 


öğrencileri ve kendini koruma 


Ekmek ve özgürlük için! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Çünkü gerçek demokrasiyi sen savunu- l 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| Bu boykotun bozuk eğitim düzenine 
| 
| 
| 


İLKSEN - TÖS 


Ankara Boykot Komitesi 


er RASA L 


bugün canlı olarak sürdürülüyor. 


Işte, Rusya yanlısı 
Birlik Dayanışma grubununda korktuğu budur. 
Öğretmenler 10 yıl önce 
"Ne Amerika Ne Rusya" pankartını onurla taşımaktan çekinmemişlerdi, bugün de bu pi taşımaktan çekinmiyorlar. 
Ama aradan on yıl geçti ve Rusya bu on yıl içinde ülkemize filolarıyla ikili İN siyasi" belgeleriyle geldi oturdu. Ne Amerika Ne Rusya Pankartını taşıyan öğretmenlere ise, Rusya yanlısı "Birlik Dayanışma' taraf- 


boykotla ilgili 


tarlarının saldırıları oluyor. 


Türkiye öğretmenleri, baskıya, sömürüye göğüs gererek ülkelerini tam bağımsız olarak görmek için mücadele yürütüyorlar. Bu görevi TöS'den devraldılar. TÖS ün yurtsever ve devrimci mirası bugünde öğretmenlerin gönlünde duruyor, mücadelelerinin yolunu aydınlatıyor. İşte bugün 4 günlük genel öğretmen boykotunu bunun için anıyoruz. Boykotun tam 


bağımsızlıkçı ve demokrasi mirasına sahip çıkmak bize onur veriyor, 


Ss 


olarak çağnıldıkları Ankara 


19 Aralık 1978' 


Kış ortasında uydurma 


direneceklerini açıkladılar. 


KIBRIS'LI ÖĞRENCİLER 


KALDIKLARI YURDU 


BOŞALTMAMAK iÇiN 


DİRENİŞE GEÇTİLER 


ANKARA(AA) 
Ankara'daki Üniversite ve Yüksek Okullarda okuyan Kıbrıslı öğrenciler kaldıkları yurdu boşaltmamak için direnişe geçtiler. 
Kıbrıs Türk Toplumu Yetkililerinin bir süre önce ekonomik ye 


tılmak 


tersizlikler o nedeniyle, Ankara ve İstanbul'daki öğrenci yurtlarını 


boşaltma kararı alması 


üzerine, dün Ankara'da: (o açıkladılar. 


Mili ki t Son Hd 


lergürCümhur 


"ABD'nin Çin'i tanıma kararı şaşkınık yarattı” başlığını kullanan “Terciiman" gazetesi, Carter'i kınayan milletvekillerinin demecini spottan verdi. 

Tercüman'ın haberi arasında şu bölümler dikkat çekti: 

"ABD-Çin ilişkilerinin normalleştirilmesi kararının, özellikle İsrail'de kuşku yarattığı 'Tayvan'ın başına ge len bir gün bizim de başımıza gele bilir' görüşünün yaygınlaştığı bildirilmiştir" 

Haber şöyle son buluyor: 

DOĞU BLOKUNUN TEPKİSİ-Komünist dünyada ABD'nin Çin'i 


18 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde de, anlaşmaya karşı çıkan senatörün açıklaması ve İsrail'in kaygısı spota çıkarıldı. 


Tepkiler sürüyor' arabaşlığı ile verilen bölümde, Goldwater'ın açıklamalarına geniş yer veriliyor. Gazete haberinde daha sonra şu cümleler var: "Çin'in 'hegemonyacı isteklerini' daha rahat gerçekleşlirebilmek için 


“Hergün” gazetesi dünkü sayısında 
3. sayfadan verdiği haberde “ABD K. 
Çin'le diplomatik ilişki kuruyor "başlığını kullandı. 

Anlaşmaya karşı çıkan tutumları yansıtmaya özen gösteren Hergün gazetesi şunları yazdı: 


"Milliyetçi Çin lideri Chiang Ching-Kuo vatandaşlarını 'Çin Cumhuriyetinin (Tayvan) geleceği 


için bu zor anda tek yürek bir tek ruhla birlik olmaya" çağırmıştır. 


17 Aralık tarihli sayısında haberi, 
6 sayfadan 8 sütun üzerinden veren 
Çin ve ABD'nin açıklamalarına geniş yer ayıran “Milliyet” gazetesi 


ABD-Çin ilişkilerinin notmalleştirilme kararı haberini "Günaydın" gazetesi, "Sovyetler sinirli bir suskunluk içinde" manşetiyle verdi. 


"Günaydın" ın haberi şöyle: 


gerekçelerle sokağa atılmak istenen Kıbrıslı öğrenciler 


ki Kıbrıs öğrenci yurdu polis tarafından boşalistendi. 
Kıbrıslı öğrenciler yurttan çıkmadılar ve kendilerine kalacak yer bulunmadan yurdu boşaltmayacaklarını ler. Öğrenciler daha önce İstanbul'da yurttan Çıkarılan arkadaşlarının sokaklarda kaldıklarını belirterek, boşaltma kararına karşı direneceklerini 


ASINDAN SE 


ABD'nin Tayvan'dan çekilme ve Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurma kararı Türkiye basınında da geniş yankılar uyandırdı 


TERCÜMAN: Moskova'nın ve İsrail'in derdi 


Ancak 


bildirdi- 


y 


resmen tanımasına ilk tepki Bulgaristan 'dan gelmiştir. Bu gibi durumlarda ilk etapta Moskova'nın sözcülüğünü yapan Sofya radyosu yeni durumu tehlikeli kararların, egoistçe ve tehlikeli bir görüntüsü' olarak nitelemiştir. 

Öte yandan, Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetlerinin gazetesi 'Krasnaya Zvedza'da yayınlanan bir yorumda Washington'un Pekin'i o tanımasına doğrudan bir atıfta bulunmadan, “ABD-Sovyetler Birliğine karşı Çin ve Japonya ile bir askeri-politik blok oluşturmak için çaba harcıyor' denmiştir." 


CUMHURİYET: İsrail'in kaygısı spotta 


ABD ile normal ilişkiler kurulduğunu söyleyen Sofya radyosu ise bundan böyle Çin'in sosyalist ülkelere karşı daha saldırgan bir siyaset izleyeceğini belirtmiştir." 

Cumhuriyet Yugoslavya ve İsveç' in anlaşmayı destekleyen açıklamalarına toplam olarak 10 satır yer verirken, Tayvan'daki durumu ve Sovyet basınındaki yorumu alıntılar yaparak aktardı. 


HERGÜN: Düşenin bir dostu daha 


ABD-Çin bağlarının Çin Cumhuriyeti Hükümeti ve halkının haklarına zarar vereceğini ve bunun bağımsız dünya için tehlikeli bir adım olduğunu belirten lider, gücünü baskı ve şiddetten alan Komünist Çin ile diplomatik bağ kuracağını açıklayan ABD'nin daha önce desteklediğini söylediği İnsan Hakları ve Demokratik Ülkeleri güçlendirme sözleriyle çelişkiye düştüğünü ileri sürmüştür" 

Hergün gazetesi, Tayvan'daki tepkileri ayrı bir çerçeve içinde verdi. 


MİLLİYET: 


dünkü sayısında anlaşmaya muhalefet 

eden 4 başkentin Sofya, Tel-Aviv, 

Moskova ve Tayvan) görüşlerini yayınladı. 


GÜNAYDIN: Sovyetler sinirli 


şimdi ABD ile sıkı ilişkiler sürdüren Çin ve Japonya'nın Sovyetler Birliğini Asya'da çevirmiş olması, Sovyetlerin kuşkularını artıracak değerde. Bilindiği gibi Çin ve Japonya “eçen yaz dostluk ve ekonomik işbirliği anlaş- 


NURPERİ İRTAN 


© Öğretmenlerin de okullarda yapılan Zorbalıkları açıklamaları ve mahkum etmeleri gerekir. “Ya saldırıya uğrarsam” korkusuyla kabuğuna çekilmek, okullarda ergeç sağlanacak huzurun önüne dikilmektir 


Ege Kıta Sahanlığının tanımlanması ve saptanma: tan sı konusunda yetkili olup olmadığı kararını bugün açıklayacak. Adalet Divanı'nın bu konuda yetkisizlik kararı 


“Amerikan yetkililerine göre, 


ması imzalamış bulunmakta." 


Çelebi: Uluslararası ilişkilerde olgunlaşma 


Günaydın gazetesinin köşe yazarlarından Hüsamettin Çelebi "Süper Devletlere Güvenmek" başlığı altında ABD-Çin anlaşmasını yorumlamaya çalışıyor. 


“ABD Pekin'deki komünist rejimi tanımış, onunla resmi diplomatik ilişkiler kurmayı kararlaştırmış... Asya'nın milyara yakın nüfuslu Komünist Çin gerçeğinin ABD gibi bir süper devletçe nihayet tanınmasından uluslararası ilişkilerde olgunlaşma umarak sevinmek ġerekir.!' diyen Çelebi kısa bir tarihçe yaptıktan sonra , şöyle devam ediyor: "Fakat Pekin ile Moskovahın afası açıldıktan sonra Amerika Pekin'e yaklaşmıştır. 
Moskova-Pekin çatışmasının kolay kolay önlenemeyeceğı anlaşıldıktan sonra, gayri resmi olarak başlayan 


"Hürriyet" gazetesi .18 Aralık ta- 


başlığını kullanarak, anlaşmaya karşı çıkan görüşleri spota çıkardı. Tay- 


rihli sayısında "Tayvan'da panik..." 


ABD-Çin ilişkileri, sonuçta önceki gün yapılan açıklama noktasına gelmiştir. Bunun anlamı, ABD'nin komünizme düşman olmaktan çok kendi çıkarlarına dost olduğudur. 
ABD şimdi, komünist bir düşmanına düşman olan ikinci büyük komünist ülke ile ilişki kurmaktadır. 

Bu sonuç bile olağan sayılabilir. 
Ne var ki Amerika Pekin'deki komünist rejimi tanımakla kalmamış, Formoza'daki ihtiyarlar rejimini aynı anda yüzüstü bırakwermiştir." 

ABD ve Rusya gibi iki siper devletin arasına Çin'i de bir siper devlet olarak katan Çelebi, İdeolojinin önemli olmadığını, esas olanın devletlerin bencil çıkarları olduğunu iddia ediyor. Hüsamettin Çelebi, yazısının sonunda Türkiye'deki Amerikancıları, Rusçuları ve "Çincileri"' düşünmeye çağırıvor. 


HÜRRİYET: Tayvan'da panik 


van'ın başkenti Taipei çıkışlı haber de, Tayvan'daki gösteriler ve İsrail'in kaygıları aktarılırken, Moskova'nın tutumu hakkında hiç bir bilgi verilmedi. 


İSTANBUL ERKEK 
LİSESİNDEKİ İZLENİM 

Dört gün önce İstanbulun tam ortasında Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Erkek Lisesini ziyaret ettik. Okula gitmeden az bir zaman önce bize şöyle bir haber iletilmişti. Okuldaki bir grup, MHP sempatizanı 


bir öğrenciyi dövmüşler, okuldan çıkışını engellemişler vb... 


TEP y ý AIEE 


Okul duvarları mı, karalama defteri mi? Pertevniyal Lisesi duvarlarına bakanlar öğrenim özgürlüğünün karşısına kimlerin dikildiğini anlayacaktır. 


LER 


Kö 


Okula giderek Müdür 
Beyle görüşmek istediğimizi söyledik. Müdür Bey bizi kabul etti. (Müdür 
Bey, olayın kendisine 
"iki arkadaş arasında meydana gelen basit bir anlaşmazlık hadisesi" Şeklinde intikal ettiğini söyledi. Biz de zaten ziyaretimizin bu olayla sınırlı .almadığını belirterek amacımızın okullarda huzurun sağlanması konusunda görüşünü almak olduğunu söyledik. 

Karşılıklı birkaç cumle ancak konuşmuştuk ki, hızla açılan kapı- dan üç genç hiddetle içeri girdiler, Bir süte sonra da 10 kadar genç daha içeri doluştular. Telaştan dilleri dolanarak Aydınlık muhabirlerinin okula geldiğini haber aldıklarını, Müdürün bizler- le görüşmesini istemediklerini soylediler. Bu arada kendilerinin öğrenciler adına geldiklerini belirtmeyi de ihmal etmediler. 
Ardından her kafadan bir ses çıkmaya başladı. 
"Aydınlık gerçekleri tersyüz edermiş" “yazdıklarına güven olmazmış" 


-KOOP Yönetim Kurulunun seçtiği yeni Genel Başkan Hadi İlbuş 


(Solda) ve istifa ederek Genel Başkanlıktan ayrılan Ahmet Altun (sağda). 


AHMET ALTUN'UN İSTİFASIYLA BOŞALAN 


KÖY-KOOP GENEL BAŞKANLIĞINA HADİ iLBAŞ SEÇİLDİ 


ANKARA (ÖZEL) 

Kısa adı Köy Koop olan köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı Merkez Kooperatifler Birliği'nin dün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonunda Ahmet Altun'dan boşalan genel başkanlığa Yozgat Kooperatifler Birliği Başkanı ve Köy-Koop Genel Başkan Yardımcısı Hadi İlbaş seçildi. Hadi İlbaş'tan boşalan Genel Başkan Yardımcılığına ise İstanbul Kooperatifler Başkanı ve Köy-Koop Yönetim Kurulu üyesi Cemal Temel- 


li getirildi. 


daki 


yor. 


Köy-Koop Genel Başkanı ve CHP Samsun Milletvekili Ahmet Altun görevinden Nedim Tarhan'ın bir komplosu sonucunda istifa etmişti. Ahmet Altun'un istifa etmesinden sonra Nedim Tarhan da Yönetim Kurulungörevlerinden ayrılmıştı. İki CHP milletvekilinin, görevlerinden istifa etmelerine rağmen Ocak ayı içinde yapılacak olan Köy-Koop Ge nel Kuruluna hazırlandıkları bildirili- 


Lahey Adalet Divanı, Kıta Sahanlığı hakkındaki kararını bugün açıklıyor 


LAHEY(ANKA) 
Lahey Adalet Divanı, 


karşılıkı çözülmesi gerektiğini belirteceği ifade ediliyor. 


konusundaki 


Ege Kıta Sahanlığı konu- 


Galatasaray İşletmede önkayıtlar devam ediyor 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulunda ön 

kayıtlar devam ediyor. Kesin kayıtlar ise yarın akşama kadar sirecek. 


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bugün 


öğrenime başlıyor İSTANBUL(ÖZEL) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bugün öğrenime baş lıyor. 

Bilindiği gibi, 9 Aralık Cumartesi gecesi Dekan Prof. Dr. Cem Demircioğlu'nun odasına bilinm eyen kişilerce bomba atılması sonucu, fakülte 11 
Aralıkta öğrenime kapatılmıştı. 


Konya Fen Fakültesinde puanlar yine düşürüldü 


5 KONYA(ÖZEL) 

Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesinde puanla” yine düşürüldü. Altı bölüm için yeniden düzenlenen puanlar şöyle: 

Kimya Mühendisliği 431.849 Jeoloji Mühendisliği 431.704, Fizik Mühendisliği 427.161, Matematik Lisans 428.869, Botanik Lisans 424.579, Zooloji Lisans 422.522 

Yeni taban puanları için kesin kayıt işlemleri bugün akşama kadar sürecek. 


vereceği ve ayrığa kararın gerekçe kısmında sorunun Türkiye ve Yunanis- arasında doğrudan müzakerelerle 


Lahey Adalet Divanı, 


sunu Yunanistan'ın başvurusu üzerine ele almıştı. Bu arada Yunanistan yetkilileri Divanın kara rıyla ilgili henüz kendilerine bir bilgi sunulmıdı ğını belirtiyorlar. 

Divan'ın yetkisizlik kararından sonra 9 Ocak tarihinde Viyana'da yapılacağı bildirilen Türk-Yunan görüşmelerinin öneminin daha da artacağı bildiriliyor. 


''pasifist, 


yalancı uzlaş- 
Yavaş, yavaş 
Midirün odasında bulunduklarını da unutup tehditlere başladılar. Okullarında olup bitenler kimsderi ilgilendirmezmiş, biz ‘bunları yazamazmışız...' 
Müdür Bey ise onlara ni- çin geldiğimizi ve ke* 
sinin bize söyler açıklama gere” 


Ama dinleye 
Türkiye'nin ya nında hergù aşanan 


olaylardan bii., bir avuç hiddetli, okul müdürünün odasına doluşmuş, bağınp çağırıyor, tehditler savuruyor, üstelik bu yaptıklarını okul öğrencileri ve daha da ötesi "devrimcilik" adına yaptıklarını ileri sürüyorlar. 

SAHTE SOLUN 
MARİFETLERİ, 
DALLANIP 
BUDAKLANIYOR 


Ellerinden gelse üzerimize atlayacak olan bu hiddetli gençleri dinlerken düşünmeye başladık. Hepsi 17-19 yaşlarındaki gençler. Kendi fikirlerinden olmayanlara karşı bu kadar tahammülsiz olmayı, hiç bir hak tanımamayı bunlara kim öğretiyor? Kim bu gençleri böyle kendilerinin dışındakilere düşman ettirip saldırtıyor? Müdür sessiz sessiz dinliyor, öğretmenler seyrediyor. Ni- çin çekiniyorlar? Bu sessizlik ve çekingenlik yalniz İstanbul Erkek Lisesinde tanık olduğumuz bir durum değil. Daha önce Sağmalcılar Lise sinde bir öğretmen şöyle diyordu: 

"Okul öğretmenleri olarak okulda huzur içinde bir eğitimin sürdürülmesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ama bizler de sorunların üzerine fazlaca eğilemiyo- 


ruz. Neden mi? Can gü- 


venliğimiz yok. Okulda saldırganları cezalandırmak gerekir elbette. Disiplin Kurulunu çalıştınp ceza vermeye kalkr yoruz. Bu seferde Disiplin Kurulundaki öğretmenler saldırıya uğruyor. 
Okul dışında kuruyorlar pusuyu, atlıyorlar üstüne." 

İstanbul Erkek Lisesinde müdürün odasında tanık olduğumuz öfkeli gençlerin yaptıkları giderek büyüyor, dallanıp budaklanıyor, Türkiye! 
deki Okullarda yukarıdaki öğretmenin sözlerin- de ifadesini bulan gerçek hergün yaşanır oldu. Üniversitelerde, liselerde huzurun sağlanması için çabalayan öğrencilerin yanısıra, öğretmenler de bu başıbozuk çetelerin hedefi haline geldiler. öyle ki kendisiyle görüştüğümiz bir lisenin müdür muavini, okul dışında saldınyauğruyor. Ama saldırı- da bulunanların faşistler mi, yoksa sahte solcular mı olduklarını çıkaramıyor? Çünkü faşistlerin yanısıra sahte solcular tarafından da hedef seçilmiş. Sahte solun , yaptıkları omarifetler hergün yazmakla ve anlatmakla bitmiyor. 


Önceki günlerde Tar sıs Lisesini işgal eden ve kendilerine devrimci diyen silahlı bir grup, öğrenci ve öğretmenleri 10 saat rehin tuttu. 
Geçen hafta Adana'da bir başka lise işgal edilerek dışarıya ateş açıl- 


İstanbul Erkek, Pertevniyal ve Sağmalcılar Liselerinde sahte solun zorbalıkları sürüyor 


dı. işgalciler, kendileri nin bir kalenin içinde olduğunu düşünüp dışarıdakileri de düşman sandılar anlaşılan. Okulların civarları sarılıyor, polis kordonu altına alınıyor, jandarma birlikleri getiriiyor. Bunun üzerine de slogan atıyorlar, "Polis istemiyoruz, okullar polis karakolu , yapılmasın” 

Daha önce Pertevniyal Lisesinde okuyan ve “Görüşü ne olursa olsun herkes okullarda okuyabilmelidir" dedikleri için okullarına alınmayan gençler, şimdi Sağmalcılar Lisesinde oku yorlar. Fakat saldırılar bu okulda da bitmedi. Bu seferde Devrimci Solcu zorbalar okul dışında pusu kurdular. 
Öğrencilere saldırdılar. 

Pertevniyal Lisesin- den bir öğretmen de şunları anlatıyor. Sahte Solcuları kışkırtan İGD' 
nin liselerdeki kolu İLD' liler bir öğrenciyi okulun tam orta yerinde dövüyorlar. Öğretmen koşup yetişiyor ve sebebini soruyor. Verilen cevap şu: Faşistlerin gidip geldikleri bir kahvede otururken görülmüş. Öğrenci yemin billâh ediyor, ben faşist değilim diye. Dinleyen kim? Öğretmenin "faşist" olmadığına dair kefil olması üzerine çocuk kurtulabiliyor. 

Çeşitli okullarda sahte solun o saldırganlığının ulaştığı boyutları öğretmenlerin de açıklamaları ve zorbalıkları teşhir etmeleri gerekiyor. 
Ama çekinme, "'ya bize 


de saldırılırsa"" korkusu olmasa... "A 

Yine İstanbul Erkek Lisesine, Müdür Beyin 


odasına dönelim. Odada- ki gençler, ses tonlarını yükseltmeye başlayınca, Müdürin ikazı üzerine "Dışarı çıkın görüşürüz" şeklindeki tehditlerle odayı boşalttılar. Müdür 
Bey de"İşte durum gördüğünüz gibi, okullarda- ki durumda Türkiye'deki durumun bir ifdesidir" şeklinde birkaç söz söyledi. Çıkarken "Birikim", denen sahte solcu gruplara dahil olduğunu öğrendiğimiz hiddetli gençler, gene ufak bir gövde gösterisinde bulundular. 

Şimdi ne olacak yani? 


Türkiye'de binlerce kişinin okuduğu okullar astıkları astık, kestik- 


leri kestik çetelerin ellerine mi terkedilecek? öğrencilerin desteğini almayan işgaller, boykotlar, fikirlerini taşımayanlara saldırılar, ölüm tehditleri, okullara sokmamalar... 

Bugün sahte solcu çetelerin yaptıklarını görüp de karşı çıkmamak ya da "saldırıya uğrarsam” korkusuyla kabuğuna çekilmek, okullarda ergeç sağlanacak huzurun önüne dikilmektir. Bunun için de öğretmenlere, okullar- daki öğrencilere güvenmek ve birlikte mücadele etmek görevi düşüyor. 
Çünkü saldırganları etkisiz hale getirmenin tek bir yolu vardır: Birleşmek ve mücadele etmek. 


Sosyal-emperyalizm 


— 2 — 
Doğan Yurdakul 


Örsan Öymen, iki gün süren "Sosyal-emperyalizm”" yazılarında, "Ne Sovyet hayranıyız, ne de Türk-Sovyet ilişkilerinin avukatı" diyordu. 
Bundan biz de eminiz ve büyük memnuniyet. 
duyuyoruz. Bu yüzden de "burada noktalıyorum" demesine aldırmadan dostça tartışmayı sirdüreceğiz. Çünkü o noktalamayı kabullenmek, okuyuculara yanlış ve eksik bilgiler verilmesine razı olmak anlamına gelecek. 


Yazılardaki teme tez şu: "Sovyetler Türkiye'ye sermaye ihraç etmiyor, kredi veriyor. 
Kâr transfer etmiyor, faiz alıyor. Lenin'in emperyalizm teorisine göre, emperyalizm sermaye ihracı demektir. Öyleyse Sovyetler emperyalist değildir." 

Sermaye nedir, kredi nedir, kâr nedir, artk değer nedir, emperyalizm nedir? Anladığimız kadarıyla Öymen, kendisine okuyucuyu yanıltmak için bazı alıntı ve bilgileri getirenlere, ekonominin alfabesini bilip bilmediklerini sormamış. Bilgi ve rakamların doğruluğunu araştırmaksızın yazılarına geçirmiş. 


Lenin, "Tekelerin hüküm sürdüğü bugünkü kapitalizmin ayırdedici nitediği sermaye ihracıdır” dedi. Evet, doğru. 

Peki kredi denilen şey ne? Sermayeden başka bir şey mi? Herhalde kredi, bazı 'masum' banknot parçacıklarından ibaret bir şey değil. 

Onu da yine Lenin söylüyor. Hem de dört sayfa sonra. Fransa'nın sömürgeci İngiltere'den farkının, istikrazlar, devlet borçları yoluyla sömürmesi olduğunu söylüyor. "Fransız emperyalizmini, tefeci olarak adlandırabiliriz"' di yor. 


Demek ki kredi vermek emperyalist olmamasının ölçüsü değil, kredi de bir sermaye. Yani birikmiş artı-değer. Emekçilerin sömürüsünden elde edilen kârlar, ister özel tekellerin sermayesi olarak, isterse tekelci devlet kapitalizminin kre disi olarak başka ülkelere ihraç edilsin, arada emperyalist olma açısından hiçbir fark yok. 

Fark şudur: Eğer krediyi veren ülke sosyalist bir ülke ise, orada emekçilerin yarattığı artrdegerin burjuvazi tarafından sömürülmesine son: verilmişse, o zaman başka ülkelere verilen kredi, emperyalist bir sermaye ihracı olmaktan çr kar. 


Bu da Rusya gibi kendine "sosyalist" maske si takmakla, bütün dünyada yürüttüğü tefeciliğe “sosyalist yardım" adını vermekle olmaz. Bu yolla ancak kelime oyunu yapılabilir. Rusya'da emekçiler üzerinde tekelci bürokrat burjuvazi- nin egemenliği vardır. Emekçilerin alın teri, te keci devlet kapitalizmi tarafından sömürü mektedir. 


Bu alın teri, Brejnevlerin devleti tarafından başka ülkelere "kredi" olarak ihraç ediliyor. 
Rusya, öteki emperyalistlerle, dünya çapında, bir yağma kavgası yürütüyor. 

Sovyet kredileri "sosyalist yardım" olmayıp, emperyalist sermaye ihracı olduğu için, yapılabilecek tek şey, bu kredileri başka emperyalist kredilerle kıyadamaktır. 


Bu krediler Türkiye ye ne veriyor? 

Sovyet kredileri öteki emperyalist ülkelerin kredilerinden bile daha ağır şartlar taşımaktadır. Kredilerin taşıdığı ağır şartlar, "karşılığını malla ödüyoruz" gibi yutturmacalarla da gizlenemez. Faizleri yüksektir, vadeleri çok kısadır, ödemesiz devreleri bütün başka emperyalistlerin verdiği kredilerden daha azdır. 


Üstelik Sovyet kredilerinin diğer kredilerden en önemli farkı, altın esasına bağlı olmalarıdır. 
Böylece doların altına göre değeri düştükçe, bizim Rusya'ya olan borcumuz da otomatik olarak artmaktadır. Bu da son derece incelmiş bir "kâr transferidir". Spekülatörlüktür. 


Böylesine ağır şartlarla aldığımız kredi karşılığında ne kazanıyoruz? Sadece zarar. Yurdun şurasında burasında dikilmiş birtakım hurda makina yığınları. Çünkü Sovyet proje kredileri ie kurulan bütün tesider zarar etmektedir. Üstelik, Rusya, bu krediler yoluyla, elektrik gibi, petrol gibi, demir-çelik gibi, stratejik madenler gibi ekonomimizin kilit noktalarına el atmaktadır, 

Örsan Öymen "Rusya emperyalistse, enayi mi ki, sermaye ihraç edip kâr transfer etmiyor" diye soruyor. 

Rusya enayi değil, bizleri enayi yerine koyuyor. Akillı olanların yapması gereken, böylesine enayi yerine konmaya karşı çıkmaktır. 


Yılmaz Alpaslan: ”Bütçe, daha 


önceki yılların tahribatını onarım aracı olarak ele alındı” 


ANKARA (ANKA) 

1979 yılı Bütçe Yasa 
Tasarısı bugün TBMM 
Bütçe Karma Komisyonunda görüşülüyor. 

Komisyon Başkanı 
CHP Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alparslan, “360 milyar 834 milyon liralık 
bütçe gelirlerinin 320 
milyar 100 milyon liralık kısmını vergi gelirleri oluşturmaktadır"' dedi. Alparslan bütçenin daha önceki yılların tahribatını onarım aracı olarak ele alundığını da sözlerine ekledi. 

Komisyon Başkanı, konu ile ilgili olarak daha sonra şunları söyledi: "Devletin gelir ve gider tahminleri ile politikalarını yansıtan bu belgeler, hükümet programı, Beş 
Yılık Kalkınma Planı ve 


1979 yılı programı doğrultusunda hazırlanmıştır 

"Tasarıların o hazırlık çalışmalarında, 1979 yılının ekonomik özelliği ve bütçelerin etkili bir mali politika aracı olması işlevi gözönünde bulundurulmuştur. 

"1979 yılının en önemli özelliklerinden biri de, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yılını oluşturmasıdır. Bu nedenle bu yılın bütçesi, hükümet programı ile birlikte kalkınma planının temel hedef ve ilkelerini gözönünde bulunduran ve kamuya geniş kapsaml sosyal ve ekonomik hizmet götürmeyi amaçlayan bir bütçe olmak durumundadır." 


HERKO İŞÇİLERİ, İŞLETME MÜDÜRÜNÜN 


Herko işçileri "haksızlığa tahammülümüz yok” diyorlar. İşçiler, İşletme 


Müdürü Nail Andaçlar görevden alınıncaya kadar direneceklerini söylüyor- 


GÖREVDEN ALINMASI iÇiN 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Herko Tekstil işçileri kendilerine hakaret edip kadın işçilere sarkıntıluk yapan işletme müdürünün görevin- den alınması için dün direnişe geçtiler. 
Direnişle ilgili olarak gazetemize bir açıklama yapan Teksif Sendikası Eyüp Şubesi Başkanı İbrahim Vardar işletme Müdürü Nail Andaçlar'ın bir süre önce Yaşar Mensucat'la görevliyken patron Yakop Çıkvaşvili'nin yurtdışına kaç ışında da rol oynadığını bildirdi. 
Teksif Eyüp Şube Başbakanı İbra- 


DİRENİŞE GEÇTİ 


him Vardar, Herko işçilerinin haksızliklara tahammülü olmadığını söyleyerek daha sonra şunu belirtti: 4 
"Nai Andaçlar, Herko'da da işçi daraliması, yani işçi atmak istiyordu. 
Onun hakaret, küfür ve sarkıntılık. 
larına karşı mücadele ediyoruz. Kesinlikle işten alınmasını istiyoruz, " Kendileriyle direniş sırasında görüştüğümüz Herko işçilerinden İşlet. 
me Müdürünün görevden alınmasını istiyorlar ve "o işten alınıncaya kadar direnmeye kararlıyız " diyorlar, 


1 9 Aralık 1978 


"Halka yakın 


Mert Egemen 


— Resimlerinizde soyuttan figüratife doğru bir değişim görüyoruz. 
Daha doğrusu ilk resimlerinizdeki soyut karakter yerini canlı, hareketli ve bizden olan bir figüratif çalışmaya bırakıyor. Bu gelişimi nasıl açıklarsınız? 


— Yıllarca soyut resim çalıştım. Soyut re- 


stit p AE 
PE e oor 


Tanınmış ozanlarımızdan, düşünce adamı 
Melih Cevdet Anday, 
Sedat Simavi Vakfı'nı sekiz dalda kurduğu ödüllerden Edebiyat Ödülünü, "Sözcükler" ad lı şiir kitabıyla kazanmıştır. Bir bankanın yayınları arasında çıkan "Sözcükler" kitabı, ozanın tüm şiirlerini kapsamaktadır. Birinci basımı kısa zamanda tükenen o"Sözcükler"'in, önümüzdeki (o günlerde ikinci basımının yapılacağı öğrenilmiştir. 

Melih Cevdet Anday, Simavi Vakfı'nın kendisine verilen Edebiyat ödülüyle ilgili olarak şunları söylemiştir. 

“Edebiyat 


jürisinin 


Kuşların dili barbar dili 


Sesi benzer ağaca taşa 


DÜZELTME 


Nüzhet Kutluğ 


olabilmek için soyuttan, konulu resme yöneldim” 


Aşağıda, İstanbul Taksim Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi 15 Aralık'ta kapanan Nüzhet Kutluğ ile arkadaşımızın yaptığı küçük söyleşiyi sunuyoruz. 


= SÖZCÜKLER 
Melih C. Anday 


Denizin dilidir İsadan beri Tam anlaşılırken kar yağar, 


Kutsanmış atların diline çalar. 


Yeni doğan çocuğa kim söyledi, "Uykunda geyiklerle konuş!" 
Belki de bir gece sürdü sürmedi Ki ölen çarçabuk unutmuş. 


Ne ölen var, ne doğan oysa Bir şey tek başma konuşur durur, Sözcükleri gün olur, gece olur, 


Gazetemizin 12 Ara uk 1978 tarihli sanat sayfasında, yayınlanan, fotoğraf sanatçısı ve ozan Cüneyt Ayral'la ilgili haberde, sözkonusu gecenin 
25 Aralıkta değil, 25 Ocak 1979 günü saat 19.00 
da yapılacağı bildirilmiştir. Düzeltir, özür dileriz. 


m 


Ressam Nüzhet Kutluğ 


simle halka bir şey katamadığımı, onların re simlerimi anlaşılmaz bulduğunu farkettim. 
Bugün gördüğünüz figüratif-soyut resim diyebileceğimiz karakterize çalışmalara böyle başladım. Yani özetlersek halka yakın olabilmek için kunulu resme yöneldim. 


— Sanat çalışmaları- 


Nüzhet Kutluğ'un bir tablosu 


nız nasıl başladı? 

— 1932'de Atatür 
Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdim. 
1947'de Yildiz Resim Semineri'ne o seçildim. 
Daha sonra Romanya'- da Balkan ülkeleri re sim sergisine katıldım. 
Yapıtlarım İspanya'da, İsveç'te çeşitli koleksiyohların içinde yer aldı. 


— Son resimlerinizde folklor unsuru ağır basıyor. Danseden ya da onları izleyen köylüler 1978'de verdiğiniz ürünlerin ana konusu. 
Neden folklor dersek? 


— Egeliyim, Balıke sirin köylerinde yaşadım. Köylülerin hayat ni görmek, onlarla birlikte olmak beni bu çalışmalara yöneltti Çocukluğumdan beri bayramlarda *olklor yapan, içki içen, eğlenen köylülerin hayatı beni etkiledi. Bir bengi ekibi vardı, Balıkesir'de onları saatlerce izlerdim. 
Şimdi resim çalışırken onların dansları canlanyor gözümde. Yöresel ve uluslararası olanı folklorda buldum. 


Melih Cevdet Anday “Sözcükler” adlı şiir kitabıyla Simavi Vakfı ödülünü kazandı 


Melih Cevdet Anday 


kararını şükranla karşıladım. Sedat Simavi 
Vakfı ödüllerinin Türk sanat ve bilim yaşamına yararlı olacağına inan- 


aldı. 


x 
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AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TUR-DA 


amam Sokâk No:4 
Cag Istanbul 


maktayım." 

Aşağıda şairin kitabına adını veren "Sözcükler"' adlı şiirini sunuyoruz. 


Çekoslovak muhalif yazar 


Pavel Kohut, 


Avrupa Edebiyat ödülünü aldı 


Çekoslavakya'lı muhalif yazar Pavel Kohut bu yılın başında kazandığı Avrupa Edebiyat Ödülünü 


Kohut. ödülü almak için Avusturya makamları tarafından geçen yılın başlarında çağrılmış, ancak Çekoslavakya rejiminden ekim ayının sonuna dek seyahat izni alamamıştı. 

Çekoslavakya'lı muhalif yazar Pavel Kohut basına yaptığı açıklamada ülkesindeki uygulamaları insanlık dışı olarak nitelendirmiş ve Çekoslavakya'nın işgal altında olduğunu söyleyerek “Ancak bunun hesabını soracağız" demiştir. 

Bilindiği gibi Avrupa Edebiyat Ödülü her yıl Avusturya hükümeti tarafından verilmektedir. 


Yeni çıktı 
Bu kitapta 


ÇKP'nin 
SBKP'nin 
30 Mart 1963 


Uluslararası li 
Komünist Hareketin dinya darimel . -i areketi içinde 
Genel Çizgisi "Dokuz Makale" 
| diye anılan ve ünlü 


mektubu 


yorumlayan yazılar 


ve belgeler yer almaktadır. 
Yazılar ve 
Belgelerin büyük bir kısmı 
Türkiye'de 

ilk defa yayınlanmaktadır. 


sanat *edebiyat 


"Günümüz Türkiye'sinde 


Görsel Sanatlar ve Devlet İlişkisi” 


konulu açık urum yapıldı 


13 Aralık Çarşamba günü D.G,S.Akademisi Konferans salonunda "Günümüz Türkiye" sinde Görsel Sanatçılar ile Devlet ilişkisi” tartışıldı. Görsel Sanatçılar Derneği'nce düzenlenen açık oturumların ikincisi olan bu toplantıya şu konuşmacılar katıldılar : 


İlk olarak söz alan Hilmi Yavuz "Devlete egemen olan sınıfların belli bir dünya görüşü ve kültürü vardır. Devlet bu dünya görüşünü ve kültürünü yaygınlaştırmak için, bürokrasi ve yarı-bağımlı bürokrasi dışında belli kurumları kamuoyu yaratmak için kullanır. Cumhuriyet" in ilk yıllarında kurulan Halkevleri de böyle bir kuruluştu ve devletin kültür politikasını yaygınlaştırmak için kuruldu" diyerek sanatçının zaman zaman devletin resmi ideolojisine karşı tavır aldığını, sanatçının gerçek özgürlügünün de ancak devletin resmi ideolojisine karşı tavır alabilecek bir ortamın yaratılmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Hilmi Yavuz daha sonra sözlerini "Bugün devletle bütünleşen sanatçı özgür değildir" diyerek bitirdi. 


Daha sonra söz alan Tan Oral" Devletin eli sanatçılara iki türlü uzanır; birincisi iyi bulduklarını ödüllendirmek için, ikincisi kötü bulduklarını azarlamak için. Her dönemde sanat alanında yapılanlar o dönemin devlet yapısını açıkça ortaya koyar" dedi. Daha sonra geçmişte devletin sanata nasıl el uzattığını belgesel örneklerle açıklayan Tan Oral, Devletin elini Meşrutiyet döneminde cezalandırmak için uzattığını, 1923'den sonra ise bir kısım işine gelenleri ödüllendirip işine gelmeyenleri cezalandırmak şeklinde sanata müdahale ettiğini söyledi. Orhan Seyfi Orhon'ların ödüllendirilip Nazım Hikmet'lerin hapisaneye atıldığını, Yuzuf Ziya Ortaç'ın Akbaba dergisinin iktidarı desteklemek amacıyla satın alındığını söyleyerek sanatçılara çeşitli dönemlerde yapılan baskıları örneklerle anlattı. 


Üçüncü konuşmacı Mümtaz Yener; "'Madenlerin yabanci ellerde olduğu, enerjimizin dışa bağımlı olduğu, birçok el sanatının yozlaştığı bugünün Türkiye'sinde devletin bütün bu sorunların altından kalkamazken görsel sanatçılarla nasıl bir ilişkiye gireceğini bilemediğini, devletin sanatçılardan ve onların yaşamından haberi bile olmadığını" söyleyerek, "başarılı yapıtlar veren bir sanatçının devlet yardımına ihtiyacı yoktur. Zaten devlet sanatçıdan eli ayağı düzgün köylüler çizmesini ister. 
Zor durumda olan köylüleri, büyük çelişmeleri yazmasına karşıdır" dedi. 


Daha sonra konuşan Hüsamettin Koçan; "Sanatçıyı baskı altına almak isteğinin ülkemizde sireklilik kazandığını" söyleyerek "devletin insiyatifsizliğinin bize yabancı bir takım motif ve biçimlerin halka ulaşmasına neden olduğunu, bunun en açık örneğinin de Sümerbank olduğunu" söyledi. 


Özdemir Altan'ın "devletin sanatı engellemesinin gerekeni yapmamak biçiminde ortay? 
çıktığı, kültür kurumlarında ve bazı devlet kurumlarında plan ve prensiplerin olmadığı" şeklihde özetlenebilecek konuşmasından sonra Hilmi Yavuz ve Tan Oral yeniden söz aldılar ve seyircilerden gelen soruları cevapladılar. 
Tan Oral: "Devlet sanatı kavun gibi koklayıp iyi ya da kötü diye ayırmaya ve muhterem burnunu sanat eserlerine sokmaya son vermelidir" diyerek "Sanatçı bir ürün veriyorsa bunun alıcısı mutlaka olacaktır. Bu ya devlet olur, ya da halk. Alıcısı devlet olursa sanatçının kapıkulluğu başlar. Alıcı halk olursa o sanat eserinin karşılığı şu ya da bu biçimde olur ama halk ona bedelini öder" dea. 


BİR HABER, 
BİR YORUM 


Necati Güngör 


Türkiye Yazarlar Sendikası ile, TÖB—DER Kartal Şubesi'nin işbirliği sonucu, onbeş günde bir, her Cumartesi, bir edebiyat prog ramı düzenlenmektedir. Bu programlara göre, 


TYS'nin saptadığı kimi yazarlar, TÖB—DER. 


salonunda öğretmenlerle söyleşi yapmakta ve kendi sanat anlayışlarını anlatmaktadırlar... Geçtiğimiz Cumartesi günü de bu programın bir uygulaması vardı. Konuşmacılar ve söyleşinin saati önceden duyurulmuştu. 

Haber bu. 

Aydınlık gazetesinin sanat sayfası görevlisi olarak bu olumlu çabayı okurlarımıza iletmek üzere, bildirilen saatte Kartal'a gittik... Prog ramın Saati geldiği halde, ortada, çağrılı yazarlardan yalnızca biri vardı ve salonda bulunanlar da, söyleşinin yapılıp yapılmayacağını pek bilemiyorlardı. Aradan bir saat geçti, çağrılı bulunan iki ozan daha geldi ve bütün düzensiz görünüme rağmen sıcak bir hava içinde yazarla okur söyleşisi başladı. Bir salon toplantısından çok, bir "ocakbaşı" söyleşisiydi sanki. 

Ozan Sennur Sezer, Nazım Hikmet'i nasıl tanıdığını ve kendisinin de içinde bulunduğu 
1960 kuşağının şiir anlayışını kısaca anlattı. 
Seyfi Baba, Nazım'la ilgili bir anısını; Tahir Abacı ise, genel olarak şiir anlayışları üzerinde durdu. Daha sonra, dinleyici sorularının yanıtlanması bölümüne geçildi .. Şimdi so ralım : 

Öteki yazarlar neden gelmemişlerdi? Kitaplarımızın okurlara ulaşmadığından yakındığımız bir dönemde, bütün iyiniyetiyle bizi evine Çağıran okurları bekletmeye ya da atlatmaya bir hakkımız var mı? Nesnel olanaksızlıklar nedeniyle gelememiş olsak bile, TÖB—DER yetkililerine telefonla bilgi veramez miydik? 
Biz, oraya çağrılan yazarların topluma karşı büyük sorumluluklar yüklenmiş; hem de kendiliğinden yüklenmiş kişiler olduklarından aslakuşku etmiyoruz. Peki ama, bu düzensizliğimiz nereden kaynaklanıyor? Sanırım bunu düşünmek zorundayız. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


GEORGE THOMSON 
KAPİTALİZM VE SONRASI 


-Meta Üretiminin Yükselişi ve Çöküşü- 
2.baskı 25Jira 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam sokak 4, Cağaloğlu-İstanbul 


Üçüncü Türkiye Ligine AN Basketbolda geçen hafta 


TOFAŞ'ın bu hafta yenilmesiyle, ligde yenilgi almayan hiçbir takım kalmadı 


terfi maçlarının 


finalleri yaklaşıyor 


ANKARA (AA) 

Üçüncü Türkiye Ligine yükselme maçlanna önceki hafta oynanan üç karşılaşma ile devam edildi. 

Yapılan karşılaşmalar- da Kırşehirspor-Alibeykö,spor'u 1-0, Feriköy-Ama-yaspor'u 4-2 yendi. 
Muğlarvor ile Kütahya- ilk iki spor da golsüz berabere kaldılar. 

Bu karşılaşmaların rö- 


cak. 


kım, 


lider kapadı 


rıyı lider bitirdi. 


İlk yarı lideri Beşiktaş'ı klasmanda ikinci olarak 


Kırıkkalespor izliyor. 


Genç takımkır liginin son haftasında şu sonuçlar 


elde edildi: 


BEŞİKTAŞ-ZONGULDAKSPOR 440 
FENERBAHÇE-ESKİŞEHİRSPOR 14 


ADANASPOR-BOLUSPOR 240 
ADANA D.SPOR-BURSASPOR 1-1 


KIRIKKALESPORGALATASA RAY 2-1 


SAMSUNSPOR-ALTAY 0-1 


GÖZTEPE-DİYARBAKIRSPOR (Göztepe hükmen 


galip). 


TRABZONSPOR-ORDUSPOR maçı, Trabzon daki Teknik Üniversite sahasında oynatılmak istenince, hakemler yeterli güvenlik olmadığı gerekçesiyle bu maçı 


oynatmadılar. 


bir dünya rekorü kırdı. 


Yüzme Şampiyonasında tesis edildi. 


vanşları önümüzdeki Pazar günü İstanbul, Kütahya ve Amasya'da yapıla- 


Tur atlayacak üç ta-Çanakkalespor'un katılmasıyla dörtlü eşlendirmeye girecekler. Bu eşlendirmeden sonra yapılacak maçlar sonunda dereceyi takım gelecek yıl Üçüncü Türkiye Liginde oynama hakkını elde edecek. 


Genç Takımlar Liginin ilk yarısını Beşiktaş 


ANKARALAA) 

Profesyonel Birinci Lig takımlarının Genç takımları arasındaki maçlarda, ilk yarı karşılaşmaları tamamlandı ve Beşiktaş Genç Takımı 26 puanla ilk ya- 


Yüzmede yeni bir 
Dünya rekoru kırıldı 


B.ALMANYA (AA) 

Batı Almanyalı Gerald Moerken 100 metre Kurbağalamada 1 dakika 01.00 saniye ile yeni Rekor devam etmekte olan Batı Almanya 


Eski rekor 1 dakika 01.26 saniye ile Ame rikalı Scott Spann'ın elinde bulunuyordu. 


Er kaia Ea E 


Aykut Töleğen birlikte ilk beş sıraya girme imkanını büyük ölçü-Deplasmanlı basketbol de kaybetti. 
liginin ilk yarısı bu hafta yapılan karşılaşmalarla sona erdi. 


Eczacıbaşı ise deplasman- da oŞekerspor'la yaptığı Haftanın başarılı takım- karşılaşmayı rahat kazandı. 
larından Efes Pilsen İstanbul" İlk yarıyı 10 sayı farkla da TOFAŞ-SAS'ı 81-79 yem geride kapayan Eczacıbaşı di. Bu sonuçla birlikte ligde maçtan galip ayrılan takım 


daki adam adama savunması ve Robetr'in elde ettiği sayılar 52-42'lik bir avan- 


Şekerspor'un ilk yarr 


taj getirdi. 

Fakat 21. dakikada dört faullü olmasına rağmen Efe' nin ayrıca Melih ve Necati" nin başarılı oyunları konuk takımın farklı galip gelmesi- 


Mehmet ve Jeff'in baskaı | oyunu karşısında TOFAŞ en kötü oyununu çıkardı. 

TOFAŞ Yugoslav oyuncusu OKotaraç'tan yoksun olarak başladığı karşılaşmanın ilk yarısında devamlı önde oynadı. Efes Pilsen baskılı oyunuyla önce TO-FAŞ'ı yakaladı sonra ile riye geçti. Ilkyan 42.35 
Efes Pilsen'in galibiyeti ile kapandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Efes Pilsen bir ara farkı 13 sayıya kadar çıkardı. 

Oyunun son beş dakika sı büyük bir çekişme içim de geçerken oyunun bitimine bir saniye kala TO-FAŞ aradaki farkı bir sayr © ya indirdi. Fakat son dakikayı iyi değerlendiren Pil © sen, maçı 81-79 kazanmayı başardı. 


Bu sonuçla basketbol liginde yenilmeyen takım kalmadı. 


Bu haftanın diğer bir ilginç sonucunu  İstanbul' da Karşıyaka'yı 83-82 mağlup eden Taçspor aldı. 

Aldığı bu galibiyetle birlikte Taçspor son sıralardan kurtularak küme- de kalma ümitlerini artırdı. 
Ligde durumu kritik olan diğer bir takım DSİ Spor Galatasaray ^ 107-88 yenerek biraz rahat nefes aldı. 

Dipte bulunan bir diğer takım Fenerbahçe Ankara" 
da Yenişehir Meysu'ya 118- 
70 gibi farklı bir sonuçla 
yenildi. 

Beşiktaş ise bu hafta Ziraat'le yaptığı karşılaşmayı sürpriz bir sonuçla kaybetti. Beşiktaş bu yenilgiyle 


TOFAŞ SAS 

ECZACIBAŞI 
ZİRAAT FAK 
EFES PİLSEN 


BEŞİKTAŞ 
M.YENİŞEHİR 
ŞEKERSPOR 
DSİSPOR 
TAÇSPOR 
KARŞIYAKA 
GALATASARAY 
FENERBAHÇE 


Vefa'nın dipol 2-0 yendiği karş ılaşmadan bir $ birinci oldu 
2. Türkiye Liginde ilk devreyi AER 


Kırmızı Grupta Kayserispor, Beyaz Grupta Rizespor lider kapadı 


2. TÜRKİYE LİGİ KIRMIZI GRUP 

İkinci Türkiye Ligi Kırmızı Grupta ilk yarının son karşılaşmasında lider Kayserispor, Edirnespor'u farklı bir şekilde yendi ve averajını daha da yükseltti. 

Ligde şampiyonlukta iddialı başka bir takım Gaziantepspor, son sıralarda yer alan rakibi Gençlerbirliği önünde hayli zorlandı ve devreyi ikinci olarak bitirdi. 

Üst sıralardaki takımlardan Kocaeli Karabük deplasmanından bir puan aldı ve ilk yarıyı üçüncü olarak kapadı. 

Yine üst sıralarda bulunan Düzce, Denizli deplasmanında beklenmedik 


bir yenilgi alınca 19 puanla devreyi dördüncü olarak bitirdi. 


Bulgaristan'da yapılan uluslararası Sliven kros yarışmasını Mehmet Yurdadön kazandı. 

Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan atletlerin katılmasıyla yapılan 
yarışmada Yurdadön 12 
bin metrelik büyükler kategorisini (36.28'lik bir derece ile bitirdi. Bu yarışmada Türk atletlerin- den Ahmet Altun altıncıuk elde atti. 

Öte yandan 6 bin metrelik gençler yarışında ilk sıraları Türk atletleri paylaştı. Bu yarışmada İshak Kaya ikinci olarak gümüş İbrahim Doğan üçüncü olarak bronz madalya elde etti. 

Bu arada Hanefi Atmaca 5.liği elde etti. 


Ligin diğer karşılaşmalarında ev sahibi takımlardan Antalyaspor Urfaspor'u, Eskişehir Demirspor Bandırmaspor'u, Sarıyer de Balıkesirspor'u mağlup etti. 


2. TÜRKİYE LİGİ BEYAZ GRUP 

İkinci Türkiye Ligi Beyaz Grubunda lider Rizespor kendi sahasında Tekirdağspor'u 2-0 yenerek yerini korudu. 

Liderin en yakın takipçisi Şekerspor ise Ispartaspor'u 3-0 yenerek iddiasını sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti. 

Puan cetvelinin üçüncü sırasına yerleşen Tire sahasında Sakaryaspor'u yenerken ortaya başarılı bir oyun koyamadı. 


misyonunca yapılacaktır. 


kanlığına vermeleri lazımdır. 


İşin Cinsi 


Asbest elyaflı levha ve bağlantı elemanları satın alınması. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜNÜRLÜĞÜ 
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Aşağıda tahmini bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı yazılı iş, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare Binasında, Eksiltme Ko- 


Bu işe ait Eksiltme dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü, İzmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul-Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 


İhaleye gireceklerin; geçici teminat (Teminat Banka Mektubu ise selahiyetli kişilerin imzaları tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) ile aslı veya noterden tasdikli 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekaleten ihaleye gireceklerin vekaletnamelerini, isteklilerin tek kişi olması halinde imza sirküleri, Şirket olması halinde bu belgelerine ilaveten Şirketin imza sirküleri veya vekaletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve Şirketin birinci ilanımızdan Sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç, ihale saatinden bir saat önce Komisyon Baş- 


Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur. 
Tahmini Bedeli 
446.200 — 


Not: Yukarıda yayınlanan ilan 4-6-8-11/12 tarihlerinde yanlış çıkmıştır. Aslı yukarıdaki gibidir. Düzeltiriz. 


İhale Günü ve Saati 


Geçici Tem. 
TL. TL. 


21.600.— 21 ARALIK 1978 
Perşembe 


Saat: 11.— 


(Basın: 28458 — 1717) 


yenilmemiş hiç bir ta oldu. ni sağladı. 
kım kalmadı. 
alacak Efes'te oynayan /“Doğan | m me 


Vw Swan O u o O 


woune e e e 


SLIVEN KROS 


YARIŞMASINDA 
MEHMET YURDADÖN 
BİRİNCİ OLDU 


eYarışmada, Türkiye büyüklerde ve gençlerde takım halinde 


Bu sonuclardan sonra 
Türkiye Büyükler ve 
Gençler takım sıralamasında birinciliği elde etti. 

Atletizm Federasyonu 
Baş kani Kurthan Fişek "Kros mevsimin de atletlerimizin ilk başarıyı elde etmesi sevindiricidir" dedi. Fişek daha sonra şu açaklamayı yaptı: 

"Atletlerimizin yarışa girebilmesi için tren ve karayolu ile seyahat ettiği düşünülürse aldıkları sonuçlar büyüktür, Balkan ve Dünya kros şampiyonalarına iyi hazırlandığımız taktirde takım sıralamasında ilginç sonuçlar alabileceğimiz kanısındayım." 

Kurthan Fişek daha sonra, böylesine yarışlara iyi hazırlanabilmek için acil sorunun beslenme rejimlerinin düzen altına alınması olduğunu belirterek, atletlerimizin Rus, Yugoslav ve Bulgar rakipleri önünde elde ettikleri sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. 


Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 
Judo Şampiyonası sona erdi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü birinciliklri Judo Şampiyonası İstanbul Mersinli Ahmet te- 


sislerinde yapılan karş laşmalarla sona erdi. 


Müsabakalarda elde e- 


dilen şöyle: 

65 kilo: 1 -Ahmet Karbeyaz (Hatay), 2-Selahattin Ünay (İstanbul) 3-Enver Olçün (Ankara) 

78 Kilo: 1-Salim Başbuğ 
(İstanbul) 2:Temel Çakıroğlu (Samsun), 3-Mümin Karpınar (Bursa) 

95 Kilo: 1-Kamil Korucu (İstanbul), 2-Sürey- ya Girgin (Zonguldak), 3-Ayhan Bahçe (Ankara) 


teknik sonuçlar 


t 


19 Aralık 1978 


Adakobirlik Genel Müdürü... 


Baştarafı 1. Sayfada 


Geçen hafta "telafi öğretimine" başlayan 
Gazi Eğitim Enstitüsünde dün sabah saat 8.45 sıralarında okula topluca giden bir grup, komandolar tarafından engellenmek istendi. Komandolar öğrenciler, üzerine taşlı, sopalı saldırıya geçtiler. 
Taşlama karşılıklı olarak bir süre devam etti. Bu sırada Beşevler Köprüsü denen yerde önceki gün kazaya uğrayan bir arabada patlayıcı madde patladı. Bunun üzerine olay yerine polislerin ve jandarmanın geldiği görüldü. Polislerin olayları önlemek için havaya ateş açtıkları ve göz yaşartıcı bomba attıkları belirtildi. 
 iGazi Eğitim Enstitüsü Müdürü Hızır Ekşi bir „açıklama yaparak meydana gelen çatışma sırasında yaralanan öğrencilerin ayakta tedavi edildiklerini ve öğretime ara verilmeyeceğini bildirdi. 
Öte yandan olaydan sonra polisin yaptığı açıklamada gözaltına alınan olmadığı belirtildi. 

İSTANBUL 


DLB'NİN AÇIKLAMASI 


Önceki gece saat 
23.30 sıralarında İstanbul Devrimci Liseliler Birliği lokalinin kapısı önünde asılmış vaziyette 16-17 yaşlarında bir ceset bulunmuştu. İstanbul DLB 

)Genel Sekreteri Güzin Kasapoğlu dün konu ile ilgili olarak basına yazılı bir açıklama yaparak, builunan cesedin dernekleriyle hiç bir ilgilerinin 


bulunmadığını belirtti. 
DLB tarafından yapılan açıklama şöyle: 


"önünde cesedin bulunduğu derneğimizin lokali de zorlanarak açıl- 


mış Ve içerideki eşyalarımız o karıştırılmıştır. 
Cesedi bulunan kişinin 


derneğimizle uzaktan yakından hiç bir ilişkisi yoktur. Yaptığımız araştırma sonucu cesedin derneğimizin de bulunduğu Altındağ İşhanına gelip giden bir şahsa ait olduğu anlaşılmıştır. Sav- 


18.30 HABERLER 


Dizi filmin 8. 
19.00 MİNİK DÜNYA 


programı sunulacak. 
19.30 BİR KONSER 


20.30 HABERLER 
21.10 BEŞ DAKİKA: 


21.15 İŞÇİ SAĞLIĞI 


program 1978 yılında 


işçiler, işkazalarının 


21.15 MÜZİK 


ENDERLECHT) 
00,15 HABERLER 


TRTI 


07.00 Açılış ve program 07.02 Güne başlarken 
08.00 Sabah için 

09.00 Barok Müzik 
09.30 Hafif Müzik 
10.00 Hafif Batı Müziği 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Şan soloları 
12.30 Caz müziği 

13.00 Konser Saati 


TRT2 


08.00 Açılış ve program 08.02 Gün başlıyor 
09.00 Olayların içinden 09.30 Şarkılar 

10.00 Sabah konseri 
11,00 Oyun havaları 
11.20 Şarkılar 

11.40 Türküler Geçidi 
12.10 Çeşitli Müzik 
12.20 Sağlığımız 

12.40 Dünya Folklörü 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
13,30 Olayların içinden 14.00 Şarkılar 

14.15 Ulaşım 

14 35 Yabancı Dil öğ. 
16.05 Hafif Müzik 


TRT3 


05.00 AÇılış,proaram 
05.05 Türküler, şarkılar 06.02 Günaydın 

07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Türkü Defteri 
09.40 Cevre Sorunlar; 
10.00 Kısa Haberler 


10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Oyun Havaları 
15.00 Kisa Haberler 
15.01 Sizlerle Birlikte 16.05 Okul radyosu 
17.00 Kısa Haberler 


Aydınlık | 


BAYAŞ !basın- Yayın A Ş adina sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


18.33 FLANDERSLERİN KÖPEĞİ bölümü 


İzmir Televizyonunca hazırlanan bir çocuk 20.00 BİR KONU BİR KONUK 


Program dizisinin bu bölümünde kooperatifçilik üzerine bir söyleşi yer salıyor. 


Dizi programın "Çalı Tutmak" adlı bölümünde köye bir tuvalet yapılmak istenmektedir. 
Televizyon Eğitim Yayınlarınca hazırlanan dökümü niteliğini taşıyor. İşçi sağlığı Genel Müdürü Ergin Atasi, Dr. Erdal Atabek işçi sağlığı konusunda bilgi veriyor. İş kazası geçirmiş görüşlerini belirtiyorlar. 

22.30 SÜPER KUPA FİNALI (LİVERPOOL- 


cılığın ve polisin açıklamasına göre, olay intihar olarak nitelendirilmektedir. Basına verilen yanlış bilgi (o nedeniyle bazı gazetelerde cesedin lokalimizde bulunduğuna dair haberler çıkmıştır. Bu haberler gerçek dışı ve asılsızdır. Üstelik savcılığın olay yerinde tuttuğu tutanakta da cesedin lokalin dışında bulunduğu belirtilmiştir. 
Bu iddialar derneğimizin onurunu zedeleyen iddialardır. 

İstanbul DLB olarak olayın açığa çıkarılmasında gereken çabayı göstereceğimizi kamuoyuna duyururuz." 
©Mecideyeköy'de Perşembe günü çıkan ve bir kişinin ölümü bir polisin yaralanmasıyla sonuçlanan olaydan sonra Ülkücü Gençlik Derneği lokalinde yapılan aramalardatavan arasında bir dinamit lokumu ile tahrip gücü yüksek bir bomba bulundu. 

KARABÜK'TE 

Karabük Kayabaşı mahallesinde bildiri dağıtan bir gruba komandolar sal- 


dırdı. Saldırı sırasında Halil Köprü başından sopa ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Halil 


Köprü kurtarılamayarak öldü. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 
AMASYA DA 
Adalet Partisi Amasya 
İl binasına önceki gece patlayıcı madde atıldı. 
Bina içinde meydana gelen iki ayrı patlamada, binanın kapı ve pencereleri hasar gördü. 
ANKARA'DA 
Ankara (o Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde öğretime 22 Aralık Cuma günü akşamına kadar ara verildiği bildirildi. 
Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi yönetim kurulunun bu konudaki kararın, Fakültede sağlıklı bir eğitim ortamı sağlanamadığı gerekçesi ile alındığı açıklandı. 
DİYARBAKIR'DA 


Diyarbakır Üniversitesi öğrencileri dün derslere girmeyerek bir günlük boykota gittiler. 


yayınlanacak. 


olan iş kazalarının bir 


nedenleri hakkındaki 


15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 

18.00 Salıdan salıya 

19.00 Senfonik Müxik 
20.30 Caz müziği 

21.00 Hafif Batı Müziği 23,00 Gecenin Getirdikleri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


16.20 Arkası yarın 
16.40 Şarkılar 

17.00 Konser Saati 
18.00 Yurttan sesler 
18.30 Geleneklerimiz 
19.00 PABERLER 
19.30 Türküler 

19.45 Usküdar Musiki 
20.15 Hafif Müzik 
20.30 Olayların İçinden 21.00 Türküler 

21.15 Sanat Dergisi 
21.45 Şarkılar 

22.00 Hafif Batı Muziği 22.30 Solistlerden seç. 
23.30 HABERLER 
23.35 Saz Eserleri 
23.55 Program ve kapanış 


17.02 Akşama Dağru 
18.00 Kısa Haberler 

19.00 HABERLER 

20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türk Halk Müziği 
21.00 Kısa Haberler 

21.02 Şarkılar 

21.30 Müzik magarın 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 T.B.M.M. Saalı 
22.35 Çeşitli Musik 

23.00 HABERLER 

23.10 Şarkılar 

23.40 Türküler 

24,00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Konseri 
00.55 Kısa Haberler 
01,00 Program ve kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


i ğunu yapmaktı. 


Vedat... 


Baştarafı 1. Sayfada müne mi susadın?" de diğini bildirdi. 

Sağmalcılar Cezaevir- den 13 arkadaşı ile birlikte kaçan ve bir süre önce Malatya'da yakalanan Vedat Kasımlar 
"Kaçma olayı sırasında arkadaşlarının kendisini "yem" olarak kullandıklarını bunu daha sonra anladığını söyledi. Kasımlar Veli Oduncu ve 
Baki Gülcan ile birlikte kaçıştan sonraki eylemlerini anlattı. 

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Vedat Kasımlar ce zaevinden kaçtıktan sonra Sakarya öğrenci yurduna gittiğini, burada 
Veli Oduncu ve Baki 
Gülcan ile buluştuğunu daha sonra da aynı sem t- te bir evde gizlendiklerini belirtti. Silahları bu evde Hüseyin adlı birin- den aldıklarını açıkladı. 

Çevrede (o aramaların artması üzerine Fındıkzade'den ayrılan Kasımlar, Küçükçekmece'de Şerafettin Afşar adlı bir öğretmenin evinde kaldıklarını söyledi. Bu evde saklanırken 15 Kasım günü bir gruba Veli Can Oduncu ve evinde kaldıkları öğretmenle birlikte ateş ettiklerini, sonradan bu gruptan Sadettin Kazan'ın öldüğünü ve Yusuf Işık ve Serdar Pamir'in yaralandığını öğrendiğini söyledi. Daha sonra Mustafa 
Baki Gülcan'n Küçükçekmece'de yakalanmasından sonra kendisinin Muğla'ya ve daha sonra Malatyaya gittiğini belirtti 


10 Ağustos 1978 ge 
cesi Balgat'ta dört kah- ve tarayarak dört kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına sebep olan 
İsa Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde idam talebiy- le yargılanmaya başladı lar. 


Sanıklardan İsa Ar- 


mağan sorgusunda şunları söyledi: 
"Ben Balgat katlia- 


mında bulunmadım. Poliste bu iddiayı iş kencey- le kabul etmiştim. Ancak beni olaydan bir gün önce telefonla arayan Ethem Kıskıs yarın akşam 21.30'da seninle buluşalım dedi. Buluştuğumuz- da bana siyah bir çanta verdi. Bunu bir süre sonra gelir alırım dedi. Çantayı evimde karyola- nın altında sakladım. Eve gittiğimde çantanın içine baktım, çantada olayda kullanılan silahlar vardı. 
Ben biahare saklamak için aldım. Silahlar daha sonra evimde bulundu”. 
FAŞİST ÖRGÜTLENME 

Sulh Ceza Mahkeme sinde alınan ifadesini kabul eden Armağan, hakimin bir sorusu üzerine şunları söyledi: "Cengiz, Ethem, Fehmi, Hacı Ali ve ben bundan iki ay kadar önce hücre kurma çalışmalarına giriştik. 
Anlaşmamıza göre, birbirimizle fazla konuşmayacak, sadece buyrukla ra uyacaktık. 


"Emirleri Ethem Kıskıs verecekti. Benim görevim hücrenin depoculu-Hücre- den kastım bize yapılacak saldırılara karşı hazırlıklı olmaktır. 

"Başkanımız Cengiz" 
dir. Cengiz ve Ethem birlikte gelirlerdi. Ne getirirlerse osaklayacaktım." 

"Amerikalıları Mustafa, Mehmet, Cengiz, İsmai, Köksal ve ben bir likte soyduk. Emri Cengiz verdi. Onlardan ald ğım telsizi de ben sakladım. Cengiz'le MHP'nin 


bir yürüyüşünde tanıştık." 


Armağan daha sonra 
Cengiz'in kendisine çe şitli patlama olaylarını nasıl yer ekle dişini anlattığını söyledi. adesinde Cengiz'in Ethem Kıskıs'ın takma ismi olmadığında da ısrar eden Armağan ifadesinde önce Cengiz'in öğrenci olduğunu, daha sonra da 
Sağlık Bakanlığında ça lıştığını söyledi. 


Isa Armağan ifadesinde son olarak Ethem ile Cengiz'in örgüt kurduklarını, diğer arkadaşları ile kendisinin ise hücre Çalışması yaptıklarını be lirtti. 


PEHLİVANOĞLU 
İTİRAFLARINI 
REDDEDİYOR 


Mustafa Pehlivanoğlu da katliama katılmadığını iddia ederek polis, savcılık ve mahkeme ifadelerini reddetti Oysa Pehlivanoğlu ifadesinde hücre şeflerinin İsa Armağan olduğunu belirterek kendilerine katliamla ilgili olarak verilen görevleri kabul ettiğini çünkü ölümle tehdit edildiğini söylemişti. Katliam sırasında ilk ateşi Armağan'ın açtığını beirten Pehlivanoğlu, "kahvede Yaşlılar var, ateş etmeyelim" dediğinde 
İsa Armağan'ın kendi sine "ölümüne mi susa dın?" dedikten sonra bir el ateş ettiğini ve bu kurşunun taksi- nin tavanını dediğini de sözüne ilave etmişti. 


Daha önce de ruhsatsız silah taşıma suçun- dan 10 ay hapse mahkum olan Pehlivanoğlu evinde bulunan uçaksa- var mermisini nereden elde ettiğini de açıklamadı. 


SAHTE SOLCULARIN 
ROLÜ 

Daha sonra olayda yaralanan davacılar dinlen- di. Bunlardan biri ifade sinde şu açıklamada bulundu : 

"Olay perşembe gece si meydana geldi. Oysa olayın evveliyatı vardır. 
Ondan önceki Cumartesi günü bir grup liseli genç bir arabayı durdurarak içindekileri dövdüler. Kendilerine bu davranışlarının halk tarafından hoş karşılanmadığını söyledim. Bana ceva- ben bunlar Dikmen'deki Karapınarlı faşistlerdir' diyerek arabadakileri dövmeye devam ettiler. 


Dövülenler daha sonra jandarma ile mahalleye girip dövenleri aradilar. 
Bunlardan biri 'buraları size mezar edeceğiz' 
dedi. Bunun Mustafa Pehlivanoğlu olduğunu 


tanıyanlar söylediler". 

Katliamda öldürülen 
Necati Yılmaz ile Necati Cankar'ın babaları davaya müdahil olarak katıldılar. Şahitlerden biri de ateş edenlerin arasında Mustafa Pehlivanoğlu" 
nu gördüğünü söyledi. 
Daha sonra Pehlivanoğlu" 
nun başıyla işaret ya parak bu şahsı tehdit ettiği görüldü. 

Duruşma yeni tanıkların dinlenmesi için başka bir güne ertelendi. 


Öte yandan birçok olaya o karştığı o bedir lenen ve Hoca lakabıyla tanınan Şerafeltin Afşar" 
ın Önceki gece yapılan bir operasyon sonucu 
Kİ da öğrenil- 
L 


KAYIP: Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hü kümsüzdür. 
MEHMET ZEYREK 


Kıbrıs Türk... 


Baş tarafı 1. Sayfada 


rinin AP muhabirinin gözlemlerine dayanarak yaptıkları haberlerde 


Türk kesiminde ümitsizlik ve enflasyondan başka bir şey olmadığı belirtiliyor. 

AP muhabirinin bu konuda anlattıkları özetle şöyledir : 

"Türk bölümünde açlık, yokluk, bitkinlik hüküm sürmektedir. Buna karşılık Ada'nın en zengin, en gelişmiş ve teknik bakımdan en ilerlemiş bölümüne sahip olan istilacılar, bölgenin zenginliklerini, Panamalı bir yabancı yatırım şirketine vermek istemektedirler. 

"Bu kesimde enflasyon yüzde 50'yi geçmiş- 


MERKEZ BURO: 
İSTANBUL 


S AYDOĞAN BÜYUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O GURHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Cağaloğlu 


Yazı İşleri Tel: 26 5244 


İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad. 3/3 


tir. Mağazalarda birçok malzemenin eksikliği vardır. Gelişme durmuştur 
Kuzey sahillerin turistleri çekeceği beklenirken hiçbir şey olmamıştır 

"Kıbrıslı Türklerin ticari dengelerinin eksikliği bu yıl 55 milyon-doları bulmuştur. Yerel para ve Türk lirası Türkiye' nin kötü ekonomik şartları yüzünde son yıl içinde değerinin yüzde 67'sini kaybetmiştir. 

"Ticari dengenin eksikliğini düzeltmek için örek hükümeti bütün ithal mallarına yüksek vergiler koymuştur. Böylece tüccar sınıfını öfkelendirmiştir, Örneğin sigaraların paketi bir dolardan fazla değerdedir. (Basın-Yayın) 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: 857 .Sok.Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel:17 493, 


Ecevit... 


Baştarafı 1. Sayfada veç Başbakanı Ula Ullsten'in dün akşam onuruna verdiği yemekte bir konuşma yapan Ecevit, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın, "Egeyi barış ve işbirliği denizine dönüştürebileceği gibi, Kıbrıs sorununa da tatmin edici çözüm bulunmasını kolaylaştırıcı bir ortam oluşturabileceğini” söyledi. 

ECEVİT'İN 

KONUŞMASI 

Ecevit, konuşmasında 
Türkiye Yunanistan ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile Yunanistan arasında bir yakınlaşma sağ-. 
lanabileceğinin bazı badirtilerinin şimdiden görülmeye başlandığını" söyledi. * 

Başbakan, "Böyle bir yakınlaşmanın, Egeyi barış ve işbirliği denizi- 


Abdullah Gürgün İsveç'ten 


ne dönüştürülebileceği gibi, Kıbrıs sorununa da tatmin edici çözüm bulunmasını o kolaylaştırıcı bir ortam oluşturabileceğini" ifade etti Ecevit, "Yunanistanla sorunlarımızı çözmek, o arada Kıbrıs sorununa geçerli çözüm bulunmasını kolaylaştırmak için her çabayı gösteriyoruz” şeklinde konuştu. 

ECEVİT İSVEÇ 

KRALIYLA 
GÖRÜŞÜYOR 

Ecevit, bugün İsveç 
Kralı Carl Güstav ile görüşecek İsveç eski Başbakanı Olaf Palme ile de görüşecek olan Ecevit, akşam da Türkiyeli işçilerin (o düzenlediği bir 


toplantıya katılacak. 
Ecevit ve beraberin- deki heyet, yarın İskandinav ülkederine yaptığı gezinin son durağı olan Finlandiya'ya geçecek . 


bildiriyor 


& İSVEÇ 


BASININDA TÜRKİYE 


İsveç'in sayılı gazete lerinden Dagens Nyheter de yine 17 Aralık günkü sayısında Başbakan Ecevit ile yaptığı röportajı yayınladı. Birinci sayfada yayınlanan röportaj- 
«da İsveçlilerin Türkiye de kuracağı atom santralı, Türkiye ekonomisi- nin içinde bulunduğu durum, Kıbrıs ve anarşi konuları ele alındı. 

Dagens Nyheter, bu röportajda (Türkiye'nin 
70 milyar İsveç kronu 
dış borcu olduğunu, enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıktığını, hayat pahalılığının yüzde 70 artış gösterdiğini, İşsizliğin Ecevit'e göre yüzde 15, diğer kaynaklara göre yüzde 20 olduğunu be lirttikten sonra Ecevit'in şu sözlerine yer veriyor: 

"Ekonomiyi korumak ve enflasyonla mücadele edebilmek için resmi bir karar aldık. İMF ve Uluslararası bankalarla görüştük. Fakat bu uzun zaman aldı. Yeterli yardı mı alamadık. Az miktar. 
da olmakla beraber yeni 


krediler bulduk ve borçlarımızın vadesini uzattık. 

Ecevit kredi mesele- 


sinde uluslararası bir boykotun olmadığını da sözlerine ekledi. 

KIBRIS SORUNU 

Ecevit Kıbrıs konusunda ise BM'in bu konuda aldığı kararlar üzerinde durmayarak, bütün anlasmazlığın kaynağının Kıbrıs Rum yönetimi olduğunu iddia etti. Başbakan "Biz Kıbrıs'ın bagımsızlığı ve Kıbrıslı Türklerin can güvenlikleri sağlandığı takdirde birliklerimizi Ada'dan çekmeye kararlıyız. Ada'da yereşmek için bulunmuyoruz." dedi 


ANARŞİ 


Yazıda Türkiye'de anarşi ve şiddet olayları- nın Ecevit zamanında artiş gösterdiği bdirtiliyor. 
Ecevit bu konuda gaze teye şu açıklamada bulundu : 

"Bizden önceki üç yıllık dönemde sağcı güçler devletin içine, her yanma sızmışt, Devleti bunlardan temizlemeyi başardık. Halk barış ve demokrasi istiyordu. Onların ise halktan desteği yoktu." 

AFTON BLADET, 
MHP'NİN 
ANARŞİDEKİ 
ROLÜNÜ ANLATIYOR 

17 Aralık Pazar günkü 
Afton Bladet gazetesi, 


Manisa'da... 
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lahlı saldırısına uğradı. 
Ökkeş'i (o bacağından iki kurşunla yaralayan 


Ali Kemal Turan olay yerinden kaçtı. Mehmet 
Ökkeş hastanede tedavi altına alındı. Bu saldır nın Manisa Dev-Genç derneği içindeki aynılıktan doğduğu bildiriliyor. 

Daha önceleri aynı dernekte birleşmiş bulunan Devrimci Yol ve Devrimci Kurtuluş taraftar- 


ları ayrı dernek kurma çalışmaları yürütüyor. 
Devrimci Yolcular ve Devrimci oKurtuluşçular 


önceki gün de Mahallelerde slegar silme yüzünden silahlı çatışmaya girmişlerdi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


"Savaş kahramanı ve halkın sevgilisi bir lider olan şair" başlığı altında Ecevit ve Türkiye ile iigili bir makale yayınladı. Makalede Ecevit'in hayatı, Türkiye'nin ekonomik durumu ve anarşi anlatı lıyor. Yazıda özetle şöyle deniyor: 

"Ec&vit bircok meseleyi çözmesine rağmen en acil bir sorun olan te rörizmi önleyemedi. Çeşitli terörist sokak Çarpışmalarında bu yıl içinde 800'den fazla Türkiyeli katledildi. Bunların çoğu tam veya yarım faşist komando grupları tarafından öldürüldü. Bugün aşırı sağ, oir önceki hükümetin başbakan yardımcısı MHP Genel 
Başkanı Türkeş tarafından yönetiliyor. Partinin gençlik örgütü olan bozkurtların solcu ve demokratlara karşı saldırıların, katliamların arkasında olduğu biliniyor. 

“Tü rkeşoüm” ülkede bir ağ kurmuş olan öride geen birçok iş adamı ve subay tarafından destek görüyor. İlginç olan bir taraf da aşırı sağın Kıbrıs'taki Türk Ordusu içinde çok püçlü olmasıdır. 
Burada yü ksek rütbeli subaylar düzenli olarak toplanarak sosyal demokrat Ecevit bükümetini nasıl devireceklerini tartışıyorlar. Sağcılara gelen silahların büyük bir kısmı- da Kıbrıs'tan kaçırılan ve Ada'daki Türk Ordusuna ait olan silahlardır. Ecevit'in içinde bulunduğu durum, işte budur. 

"Türkiye bu yetmezmiş gibi bir de ekonomik güçlük altındadır. Yüzde 
20 işsizlik, yüzde 50 enflasyon, ödenmesi gerektiği halde ödenemeyen 22 
milyar İsveç kronu borç, ülkede eknomik bir karışıklık (o oluşturmaktadır. 
Oslo ve Brüksel'de Ece vit'in yaptığı konuşmalar genel olarak kredi meseleleri üzerineydi. Stokholm'de de böyle olacaktır. 


AZINLIKLARIN 
PROTESTOSU 

Ayrıca Afton Bladet gazetesinin verdiği bir haberde, Akdeniz sahillerin- deki balıkçılar başta olmak üzere, halkın ve çeşitli kuruluşların, ayrıca Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Coşkun'un bölgede atom santralı kurTulmasına karşı çıktıkları belirtiliyor. Bu kuruluşların Türkiye'deki diğer enerji kaynaklarından yararlanmak konusu ele alınmadan, atom sant ralı kurulmasının yanlış bir enerji politikası olduğunu belirttikleri de haberde yer alıyor. 

Haberde İsveç 'te yaşayan Kıbrıslıların Ecevit'in Kıbrıs politikasını kınadıkları bdirtierek Asurlu, Kürt ve Ermenilerin Arlanda (havaalanında: Ecevit'i protesto edecekleri de öne sürülüyor. 

Habere göre bu azınlıkların aralarından seçtikleri bir temsilci Ecevite havaalanında "Türkiye'de Kürt milleti var mıdır? Varsa Kürtler ne gibi haklara sahiptir? 
Kürt dilinde, Ermeni ve Asur dillerinde kitap yazma, yayınlama olanakları var mıdır?" şeklinde sorular yöneltecek. 


YURT DIŞI BUROLARI 


BELÇİKA 

1188, rue 

Josaphat 

11030 Bruxelles 

\Tel:00322 
=215 40 60 


FRANSA 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


ÇHC'nin açı 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lunmak üzere ABD'ye gideceği açıklandı. 
ABD'nin Tayvan'dan çekilme kararını önce sessizlikle karşılayan Moskova, dün TAŞS ajansının yorumuyla buna karşı çıktı. Sofya Radyosuda, ABD fin çekilmesinin, Çin'in "Dahassaldırgan bir tutum izlemesine yarayacağını" iddia etti. 


CHEN : BİRLEŞMEK 
İÇİN DİPLOMATİK 
GİRİŞİMLERİ 
SÜRDÜRÜYORUZ 


Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Encdimeni' üyelerinden Chen Yi-sung, Tayvan'ın Çin ile birleşmesini sağlayacak diplomatik girişimlerin sürdü- 


. 
Yunanistan... 
Baştarafı 1. Sayfada süre açıklama yapmamayı uygun gördü. 

Bu arada Türkiye hükümetinin de ABD, Ìngiltere ve Kanada tarafından hazırlanan önerileri kabul etme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Başbakan Ecevit'in Kıbrıs 
Türk kesiminde kurulan yeni hükümete başarılar dilerken, "'bundan sonra çözüm yolunda daha hızl adımlar atılabilecek" şeklinde konuşması, hükümetin sözkonusu önerilerle ilgili olarak olumlu tutum alacağı şeklinde yorumlandı. 

Türkiye hükümetinin Kıbrıs'taki hükümet bunalımını gerekçe göstererek bugüne kadar bu konudaki - cevabını vermekten kaçındığı, ancak sorunun çözümünden sonra Türkiye'nin ABD önerilerini benimseyeceği belirtiliyor. 


ÇAĞATAY HÜKÜMETİ 


öte yandan Kıbrıs'taki yeni Çağatay hükümeti'nin ilk iş olarak ABD önerilerini görüşeceği ve 
10 gün içinde tutumunu 
belirleyeceği de ifade ediliyor. 

Bu gelişmelerden sonra Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin kısa bir süre içinde başlayabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in gözetiminde başlanacak görüşmelerde ABD planının esas alınması ve görüşmelerin bu temel üzerinde yürütülmesi bekleniyor. 

ABD'Lİ KONGRE 
ÜYELERİNİN 
KİPRİYANU'YA 
TELGRAFLARI 

Bu arada Amerikan Kongresinin Yunan asıllı üyeleri Sarbanes'le Brademas, Kıbrıs Rum toplumu lideri Spiros Kipriyanu'ya bir telgraf göndererek, ABD'nin önerilerini benimsemesini istediler. 

Kıbrıs Rum basını, Sarbanes'le Brademas'ın 
ABD planının reddedilmemesini ve görüşmelerin başlatılmasından sonra olumsuz noktaların görüşme yoluyla düzeltilmesine çalışılmasını önerdiklerini yazdı. 


ABD'li Kongre üyeleri, 


Sarbanes ve Brademas 
Kıbrıs Rus kesiminin ke sin destekçisi olarak biliniyorlar. Her iki Kongre üyesi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun kaldırılması için yoğun çaba harcamışlardı. 

Yunanistan hükümetinin ABD önerilerini benimseme kararı alması ve ABD'li parlamenterlerin Kipriyanu'yu olumlu tutum almaya itmesi, 
"Rum yönetiminin de" önerileri oreddetmesinin mümkün olmadığı" şeklinde yorumlanıyor. Kıbrs Rum hükümeti bir sire önce, önerileri reddettiği şeklindeki söylentileri yalanlanmış, "'böyle bir düşünceleri olmadığını" da belirtmişti. 

Tarafların yakın zamañda benimsemesi keklenen ABD, İngiltere ve Kanada'nın işbirliği yaparak geliştirdiği öneriler, 
1960 Anayasası ve 1977” 
de Makarios ile Denktaş arasında varılan anlaşmalara dayanıyor. 

Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler Barış Gücünün denetiminde Kıb- 


rıs Rum yönetimine dev-: 


rini öngören plan, Kıbrıs" ın Federe Devlet olarak örgütlenmesini, göçmenlerin evlerine dörmesini, mahalli idarelerin geniş yetkilerle odonatılmasını ve Ada'da bulunan Türkiye birliklerinin geriye çekilmesini öngörüyor. 


İSVEÇ 
Luntma- 


HOLLANDA 


İSVİÇRE 


klaması... 
rüldüğünü söyledi. Japon Haber Ajansı Kyodo'ya bir demeç veren Chen, soruna bir çözüm bulunmasına yönelik görüşmelerin, kısa bir süre sonra başlayacağına inandığını bildirdi. Chen Yi-sung, birleşmenin önümüzdeki yıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini de belirterek, üç ay içinde Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren ülkelerin sayısısının 5 veya 6'ya düşeceğini söyledi. 

Çin Ulusal Kongresi üyesi Chen, Tayvan'a, ABD'nin tamamen savunma amaçlarıyla da olsa silah ve askeri malzeme satmasının barışçı görüşmelere büyük zarar vereceğini sözlerine ekledi. 

Bu arada Çin Dış Ticaret Bakanı Li Ching, düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye ticari temsilciler göndereceklerini söyledi. Dış Ticaret Bakanı Çin'le ABD arasındaki ticaretin araların- da diplomatik ilişki olan iki ülkenin ticareti gibi olacağını da sözlerine ekledi. 

DENG 

WASHİNGTON'A 

GİDİYOR 


ABD'nin Pekin İrtibat 
Bürosu Başkanı Leonard Woodcock, Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'ik 29 Ocakta bir haftalık resmi bir ziyaret için ABD'ye gideceğini açıkladı. 

MOSKOVA'NIN 
TEPKİSİ 

Sovyetler (Birliği'nin resmi haber ajansı TASS, Pazartesi günü yayınladığı bültende, ABD'nin Tayvan'dan çekilmesine karşı çıktı. TASS bu anlaşmanın "Dünya'da gerginliği artıracağını” iddia etti. 

18 Aralık tarihli "'Pravda" gazetesi de, Japonya'nın Moskova yanlısı "Komünist" Partisinin gazetesinden bir alıntı yaparak, Çin-ABD anlaşmasını kınadı. "Pravda" yazısında şöyle dedi: "Sovyetler Birliği, Çin ile 
ABD arasındaki ilişkileririn normalleştirilmesine karşı değildir. Ancak bu anlaşmanın doğuracağı sonuçlara karşıdır. Washington-Tokya-Pekin 
'âskeri oüçgenine' karşı mücadele edilmesi gere” 
kir” 

Öte yandan Sofya 
Radyosu Çin'in, "'Hegemonyacı İsteklerini daha rahat gerçekleştirmek için ABD ile ilişki kurduğunu iddia ederek, ABD' 
nin Tayvan'dan çekilme kararına karşı çıktı. 
BRZEZİNSKİX GÜÇLÜ 

BİR ÇİN DEVLETİ 
GÖRMEK İSTİYORUZ 

ABD Başkanı Uarter' 
ın Güvenlik Başdanışmanı Zbigniew Brzezinski ise yaptığı açıklamada, güçlü bir Çin devleti görmek istediklerini, böylece Çin'in hem nüfusunun çokluğundan doğan sorunlarını çözebileceğini, hemde. bölgede ve dünyada siyasi istikrara katkıda bulunabileceğini belirtti. 

VANCE :ÇİN'LE 
İLİŞKİLERİMİZ 
SOVYETLER'İ 
ETKİLEMEMELİ 

ABD Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance ise, ülkesi ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin arasında diplomatik ilişki kurulmasının 
ABD ve Sovyetler Birliği arasında sürdürülen Salt-2 görüşmelerini etkilememesi gerektiğini söyledi. 

Çin'in Tayvan'a karşı barışçıl bir yol izleyeceği- ne inandıklarını da söyleyen Vance, 1979 yılı içinde Tayvan'a silah vermeye devam edecekierini de sözlerine ekledi. 

TAYVAN, ÇİN'E 

GÖRÜŞME YAPMAYI 
REDDETTİ 

Taipei'de bir açıklama yapan Tayvan lideri 
Chiang Ching-kuo, Çin 
Halk Cumhuriyeti ile hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini belirtti Tayvan'ın Carter tarafından aldatıldığını söyleyen Chiang, ülkesinde başgösterecek bir bağımsızlık hareketine de karşı çıkacağını söyledi. 

İSVEÇ: OLAY 

MEMNUNLUK 

VERİCİDİR 

İsveç Dışişleri Bakanı 
Hans Blix 'de Çin ve ABD arasında diplomatik ilişki kurulması üzerine şöyle dedi:"ABD ve Çin" 
in 30 vildan sonra diplomatik ilişkilere girme si memnunluk vericidir. 
Dünyanın bu iki büyük ülkesi arasındaki normalleşme tek başına, 
-dünya barışına büyük bir hizmettir" 


ABONE ÜCRETLERİ : 
Yurt Dışı 


Yurt içi 


Ch. des Cotes | 


kargatan 58 
11358 5 
Stockholm 
Tel:30 56 39 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel:314761 


1020 Renens 
(V-D) 
Lozan 


90 TL. (1 Aylık) 
270 TL.. (3 Aylık 
540TL. (6 Aylık 


“ceğımı 


90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) 310 DM (Yallık ) 


Carter, 


meseleyi nasıl 


verecektir. 


cephesini 


liği'nin 


termektedir. 


darbed 


ABD'nin Tayvan'dan çekilmesi gerçeğini tanımak zorunda kalması: 

1. Dünya halkları ve Çin halkı için büyük bir zaferdir. Devrim ve barış zafer kazanmıştır. 

2. ABD için önemli bir adımdır. 

3. Sovyet sosyal-emperyalizmine ağır bir 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bütün dünyanın kabul ettiği gerçeği onlar da sineye çekmek zorundadırlar: Çin halkının biricik temsilcisi, Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Ve Tayvan Çin toprağıdır. 

"yalın gerçeğin" 
Tayvan' daki ABD askerlerinin dört ay içinde geri çekileceğini de açıkladı. Bu olay, ülkelerin- de tek bir yabancı asker bulunmasını istemeyen bütün dünya halkları için sevinç kaynağıdır, yeni bir zaferdir. Bir ülkenin toprağı daha emperyalist çizmelerden kurtuluyor. Tayvan meselesi, Çin'in bir iç meselesidir. Ve elbette bu çözeceğine Çin halkı karar 


gereği olarak 


ABD'nin Tayvan'dan çekilmesi, Üçüncü Dünyayı ve dolayısıyla dünya devrim ve barış güçlendirmiştir. 
kaynağı ¿Sovyet sosyal-emperyalizmi olan yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı devrimin ve barışın bir zaferidir. 

ABD'nin Çin ile diplomatik ilişki kurmaya karar vermesi, Washington'da şahinlerin ağır basmakta olduğuna bir işarettir. Sovyetler Biryayılmasına izleyen bir ABD'nin, dünya halklarına karşı nispeten güvercinleşmesi Sovyetler Birliği" ne karşı yumuşama politikası ise, ABD'yi dünya halklarına karşı daha saldırgan bir tutuma itecektir. 

ABD, Tayvan'dan çekiliyor. Kore toprağın- dan da gitmelidir. Başka ülkelere müdahale, saldırı ve yıkıcılık yapanlar için son çeyrek yüzyılın tarihi büyük derslerle doludur. ABD" nin Kore'de durması ve Kore'nin birleşmesini engellemesi, yalnız ve yalnız Sovyetler Birliği" nin yayılma emellerine hizmet etmektedir. 

Devrimci Kore gerçeği de eninde sonunda kendini kabul ettirecektir. Ancak mücadeleye bu noktada devam etmek gerekiyor. 

ABD'nin Tayvan ile ilişkilerini kesmesi, dünya halklarını sevindirirken dünyanın en azılı gericilerini de kaçınılmaz olarak telaşa düşürdü. 
Moskova kliği, Çan Kay Şek kliği ve İsrail siyonistleri bu noktada buluşuyorlar. Çin, vatan toprağının bir parçasını kurtarıyor ve ülkesini birleştiriyor, Sovyetler Birliği, bu gelişmenin kendini tehdit ettiğini söylüyor. Demek ki yer yüzünün ne kadar geniş toprağı kurtuluşa kavuşursa, Sovyet yöneticileri kendilerini o kadar tehdit altında hissedecektir. 

Güçlenen ve birleşen Üçüncü Dünya Moskova' nın korkulu rüyasıdır. Soyvetler Birliği, karşısında bölünmüş ve zayıf ülkeler görmek istiyor. Aksi halde hegomonyacılık borusunu nasıl öttürebilecektir? Tek başına bu olay bile, Sovyetler Birliği" nin günümüzün en gerici ve en saldırgan emperyalisti olduğunu yeterince gös- 


Bu gelişme esas 


karşı şahin politikası 


bir zorunluluktur. 


ve Çin 


OPEC... 
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melerini istedi. Aksi halde bugünkü fiyat artışları ile yetinmeyeceklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, OPEC ülkeleri petrol bakanlarının 1979 yılı sonunda yeniden bir araya gelerek, 1980 fiyatlarını saptayacaklarını bildirdiler. 


Öteyandan petrol fiyatlarına yapılan zama tepkiler sürüyor. Washington'da Başkan Carter'in ekonomik danışmanları, petrole uygulanan fiyat artışının Amerikan Dolarını olumsuz yönde etkileyeceğini ve enflasyonun kontrolünü daha da güçleştireceğini iddia etti, Amerikan Fiyat ve Ücret Konseyi 
Başkanı Alfred Khan 
OPEC'in yanlış bir karar aldığını ileri sürerek, "müşterisini güç durumda bırakan satıcının ken- 


disinin de zarar görmesi kaçınılmazdır" dedi. 

Ortak Pazar yetkilileri ise, 15 Ocak'ta uygulamaya konacak olan Yeni 
Para Sisteminin zor bir sınavla Karşı karşıya Kalacağını belirttiler. 

Bonn hükümet sözcü- sü ise fiyat artışının tahmin edilenden daha yüksek olduğunu söyledi. 
Sözcü, doların değer kaybından sonra OPEC'in bu kararını anlayışla karşıladıklarını da sözlerine ekledi. A 

ABD Enerji Bakanı James Schlesinger, OPEC'in petrol fiyatlannı artırmasının, Amerika'da varil başına 4,5 sentlik bir fark yaratacağını ve bunun da enflasyon “uzını, yükselteceğini ileri sürdü. 

Bakan, OPEC'in aldığı kararın ticari dengeyi sarsmakla kalmayacağını, enflasyon hızını ve endüstriyel ekonomiyi de etkileyeceğini söyledi. 


UBP, Mecliste... 
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mekeşe son verilmediği takdirde Parti'den istifa edeceğimi birkaç kez söylemiştim. 

"Son olaylarda bakanlıktan istifa ettiğim gibi Partiden de istifa etmem gerektiği görüşündeyim. 
Parti içindeki bazı arkadaşlarla aynı görüşü paylaşma olanağım olmadı ğından iş bu yazımla partiden istifa ettiğimi bildirir, bundan böyle bağımsız milletvekili olarak Meclis'te görev yapaakılcı, gerçekçi, toplumsal ve ulusal bir politika izleyeceğim gibi bu çok zor dönemde doğru bulduğum hükümet tasarruflarını yaşa- ma organında dıştan makul bir süre destekleyeceğimi saygılarımla be lirtmek isterim,” 

Bilgehan'ın istifasıyla, iktidardaki UBP Meclisteki çoğunluğunu kayra Evn Olüm(5 Santim)350 lira 


lanlar 


betti. 1976 seçimlerinde 
30 sandalye ile Meclis'e 
giren UBP'nin son istifalarla 20 milletvekili kaldı, 


ÇAĞATAY ECEVİT'E 
ŞÜKRAN ; 
DUYGULARINI 
İLETTİ 
Başbakan Mustafa Çağatay Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in ekonomik sorunlarımızın çözümü konusunda verdiği givenceyi kıvanç ve şükran duygularıyla karşıladığını belirtti. 
Çağatay şöyle dedi: "Ekonomik  sorunlarmızın anayurt hükümetiyle birlikte bir an önce ele alınıp çözüme ulaştırılabilmesi' için ça: balarımız sınırlandırılmıştır. 
en erken zamanda bitirilecek ve karşılıklı görüşmeere (o oturabilecek kıvama geleceğiz. Anayurt Türkiye'nin desteği ile toplumsal yetenek ve olanaklarımızın tümüyle seferber edileceğine ve sorunlarımızın çözümünde mutlu aşamalar sağlanacağına ke sin inancım vardır. " 
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@ Hasta bütün ameliyat boyunca sohbet ediyor 


@ Hosta, boynundançıkarılan ura bakıp, gülümsedi 


© "Hafif bir basınç, derim iğne ile çiziliyormuş gibi bir şey hissettim” 


© Eskiden 50 iğne kullanılırken, bu sayı birkaç taneye düşmüş iT one 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Yana 


Tek te kalmamacasına traş edilmiş bir kafa. 
“Uzun bir pensin ucuna tutturulmuş gazlı bezle doktor kafa derisine bol bol tentürdiyot sürüyor. 

Eline neşteri alıyor ve kafa derisi üzerine el ge nişliğinde bir daire çizi yor. Bir kenarından tutup kaldırıyor, kafa derisini. Geriye doğru katlıyor. Kafatası ortaya çıktı. 

Bu defa elindeki matkapla kafatasına beş delik açıyor. Gözlerimizi 


E 


yapılan 


ğa saplanan iki iğne ile beyin ameliyatı 


iğnelerin titreşimini bir motor sağlıyor 
“Yöntem olarak nasıl 


gelişti?" 
"Önceleri birkaç düzi- 


dört açmış, insanın kafa- Akupunktur, ne iğne batırıyordük. Utasının delinmesini sey- WR yuşturucu olarak kullarediyoruz. Batılıların nıldığında iğneye belli 

Ama daha büyük dik- verdiği isim. bir titreşim verilmesinin da eğ : A iğ katle izlediğimiz. olay, Mika dan daha iyi sonuçlar sağladı- /şçi Çang yanağına saplanan ih esinde 3 saal i ven beyin ameliyatı st kafatası delinen Çang penktura da ğını gördük, Bu dönemde sasında hiç bir acı duymuyor. Beyin operatörleri kafatasını matkaplarla dikip, kil Çung-çao adındaki 41 demek. İkisi kullandığımız her iğne- (esierelerle keserlerken, o, yanıbaşındu oluran . Akupunktur ile ailesinden, işin: 


ml eb RE bütün Dia nin ee pi baş ka den, Çin'deki ve dünyadaki gelişmelerden sohbet ediy or r boyunca, a insan sağlıyordu. Bu yüz-N iğneyle i = e meri VA A ha aen a kesici bir hap veriyorlar, sada yalıyor. Genç kadı: de belirttiğim gibi karın sürekli sohbet etmesi Geliyor, kadar kalabalık oluyor- ya da yeniden iğne teda: mın boğazındaki tiroid ameliyatlarında spazma, Ailelerinden çocukların- Akupunktur du. Sonra küçük bir elek- visi uyguluyorlar. bezinde yumurta büyük- bağırsak ameliyatlarında dan, işleri: j in'deki, anestezisi İk Çin'de yapılan ameli: o lüğünde bir ur belirlen ise kusma ve bulantıya yol , işlerinden, Çin'deki, Ile yapılan trik motorundan yarar f yal ig 5 PATRES ol 

dünyadaki son gelişme amaliyat lanmaya başladık. Bir yatların büyük bir kıs miş. Bu uru almak için (açabiliyor 

ö iy süresince andan da daha etkili (mında akupunktur kullar ameliyat edecekler. Sağ a e Re e hasta Meke EN Gi dör nılıyor, Doktor Çeng, ge. ve Sol kolunda nabzının Yü Min doktorun 

3 üyor, f ey iole eli se mer 

derken, doktor kafatası- ll ap yısını azalttık, Artık i nel olarak uyuşturmada , hemen iA euti sd çıkarıp gösterdiği na deldiği deliklerin ara- fakathiç bir miz çok kolaylaştı. Gör- başarı oranının yüzde 90 ' tüne saplanmış dört iğ $ sından bir kıl testere ge acı düğünüz gibi iki iğne ile Olduğunu belirtiyor. ne uyuşturmayı sağlıyor. yra gülerek bakıyor 


Çiriyor ve kafatasını ke siyor. Bu işlem beş kez tekrarlandıktan o sonra, 


hissetmiyor. 


beyin ameliyatı yapabiliyoruz. Titreşimi de motor sağlıyor. Akupunk- 


Özellikle beyin, ağız, boyun ameliyatlârında yüzde 95 başarı sağlıyörlar- 


Genç kadının hemen boynunun üzerinden geçen perde onun ameliya- 


"Peki sistemi geliştirmek için ne yapılıyor?" 


i N ra, i mış. Ama katinmide tı bizzat izlemesine engel "İlaç ve akupunkturu beşgen şeklindeki kemiği turcu ameliyat boyunca ameliyatlarla o kadar (Oluyor. Doktor ameliyat i aas i çekip alıyorlar. Beyin za- hastayla konuşuyor. Bir tea ia ddilecok “bölgeyi Üz birlikte kullanmak için rını kaldırıyorlar, Bembe- | yandan da sistemi denet- Pegani değilmiş , Bazen Di Di a eyi t yp ni çalışmalar yapıyoruz. 
yaz insan beyni. Ve Çang ETTA Na a 3 liyor. Acı duymaya baş- acor va e yol Ae RS GE) akları Teorik olarak da aku-Cung-çao hâlâ karşısın: O Günkü f 4 davisine batılıların verdi: doktor ou konuda araş- ladığı takdirde, ya biriğ. | 44'YO" meg eğ punkturun beyin üze dak Çünkü tam kaşlarının başının üstünde çok has- ği isim. Latince Akus iğ- o tırmalar yaptı daha s da ameliyatlarında" diyor. ce bir kırmızı çizgi'olu rindeki ilerini ; aki ile sohbette, zerinden geçen bir bezle sas bir beyin ameliyatına e ne demek; punktura da fo) Zeynel herkesin biri aA TAE ya da Doktor Ceng. şuyor neşterin geçtiği o TN“ eki etkilerini araştı: Doktor bu işlemler doktorla hasta arasındaki girişmiş 7-8 doktorun ça- ameliyatından sonra İkisi bi X A DEN yerini i eğiştiri- a yerde, Genç kadın da iş- yiyoruz P boyunca Çang'ın yüzünü, iüişki kesilmiş. Bez, bir lışmalarını öğelemenini m EaR iğne ER A Kare YE DO A yor. Üstelik hastayla ko- Kadın öğretmen çi Çang gibi gözleri Aşağıdaki ameliyat N kesilmiş. i elince, iğneyle me u öntem mademki ini NAZ F d Ş zla ilerliyor. gaz Çang da doktorun ne tente gibi ileri doğru uza- engelliyor. yumruğunu sıkıp anlamına içi acıyı Keler o halde a- a eni Aİ Yü Min/'in boğazını açık yatıyor masada, O ln li Boge ni a. i bizi selamladı Akupunktur, gelenek- meliyatlardaki uyuştur- kestil aao punk a eğ yy içinde çalı- i Sian bu ameliyat b sel Çin habun e ma için de kullanılabilir Akupunkturla estiler bette. şıyor. Ve.. iri siyah di at bò bir parçası Klasik Çin mi? Deneme olarak önce . 1907'de Kızılhaç Has- e bir 1 a a yem konuşan tıbbi kitapları, e yıl küçük amediyatlarda kul- ameliyatlarda tanesi olarak Nİ Yan etkiyaratmayan se rek Bi Işi akupunkturcu, yani kadar. önce doktorların. landık. 1950lerde önce n kurtuluştan sonra yapı- üzerinden Yü Min'e gös batırdığı iğnelerle Çang - insanların çeşitli yerleri- bademcik ve diş çekme başarı yüzde 90 lan ilavelerle iki katı vE uyuşturma ero Yü Minle doktor ın kafatasının delinmesi- ne iğne batırarak tedavi gibi işlemlerde denedik. İğneler ameliyattan o nişleyen hastanenin ame- "Neden akupunktur?" birbirlerine gülümsiyorni, beyninin yarılmasını, ettiklerini yazıyor. Ama Olumlu sonuçlar aldık. 20 dakika kadar önce ba: liyathanesine tepeden ba- diye soruyoruz Doktor lar ta beynin alında, görüş tarihçiler, akupunktur o 1960 başlarında ise sis- | çırılıyor. Bu süre tam u- kan camlı kubbenin ya- Çeng'e. | Doktor Çeng, "Işin merkezine basınç Yapa yönteminin Milattan öntem çok gelişmişti. Mide yuşturma için yetiyor mında konuşuyor, bir "Akupunktur'un ken- önemli kısmı bitti" di rak görmesini engelleyen ce 17. yüzyılda bile kul- ve akciğerameliyatların- Ameliyat biter bitmez de yandan da aşağıda devam dine göre üstünlükleri var yor. 
ve onu körlüğe götüren o lanıldığının kanıtlarını da denedik, Kasım 1965” o iğneleri çekiyorlar. U- eden ikinci ameliyatı izli: Önce emin ve tehlikesiz, x - urun alıp çıkarılmasını, bulmuşlar. Çin müzele- te ise ilk kez bu hastane- yuşturmanın etkisi bir. yoruz. hiçbir yan etkisi yok Tedavi aracı olarak daha sonra sırasıyla beyin rinde bu dönemden kal- de beyin ameliyatında kaç saat daha devam edi- 30 yaşında genç bir o İkinci olarak ameliyat k k zarının, kafatasının ve ka ma taştan yapılmış çok kullandık iğneyi, uyuş- yor. Eğer tekrar acı baş- kadın öğretmen olan Yü (bitince, hasta çabuk ay akupunktør fa derisinin kapatılmasını ince iğneler var, turmak için." larsa, bu defa da ya ağrı Min, boylu boyunca mağa kalkıyor, yemek yiye Akupunktur Çin'de hissetmemesini sağlayan er biliyor, uyuşturma or- sadece uyuşturma için Hih M Güdüsel tepkiden ganların fonksiyonları- değil, aynı zamanda teç T: suren SER YAK nı engellemiyor. Ayrıca davi için de kullanılıyor. 
tamamlanıyor. atasını kaynaklanan buluş mikrop kapmayı önleyi- Başta romatizma, başağ 


Pekin'de bir eczane Çin eczunelerinde nem modern Nuçlar nem de gele 


sarıyorlar Çang'ın. Beyin ameliyatı olduğuna kendimizin tanık olduğu has- 


Doktor Çen bu yöntemin muhtemelen insan- 


ci, kandaki alyuvar sayı sını artırıcı bir etkisi var 


rısı, felçler, apandist gibi rahatsızlıkların tedavisin 


neksel ilaçlar birlikte satılıyor. Çin sağlık kuruluşlarında geleneksel ilar ları i s 5 l d l kilerind Tabii çok önemli bir ya de çok etkili oluyor. 

ta kendi kendine doğru- larm doğal tepkilerinden al AA To ELAN EN il araştırmak üzere özel gruplar kurulmuş. Modern eczacılık geleneksel ecza © MiyBrlmasaniı e doğduğunu anlatıyor: nı da BL yön s Sağır dilsiz tedavicilik ile birleştiriliyor "Elimizi kolumuzu bir tem olması. Kolayca öğ sinde de kullanıldığını 


iniyor masadan, haslabakıcı yardımcı olmak isti- 


yere vurduğumuzda, ya da bir yerimizi kestiği- 


reniliyor ve uygulanabiliyor. Ameliyat için ya- 


duymuştuk, doğru mu?" 
"Bakın, bir dönem, 


.ye . 3 TR 

K Ko kb yor. Çang eliyle "İyi. lay ein nınızda büyük anestezi özellikle Dörtlü Çete'nin d an emi l 0 l 0 NUZU Yam aye arek ediyor : Ea A cihazlarımızı taşımanızı propaganda cihazına ha- 

, p ve masanın yanına geti- için güdüsel olarak he- rektirmi Bu bak ki ğ 7 

€ PDA i so noktah Zona gere tirmiyor u bakım kim olduğu dönem, bazı 

ii ele A rilen tekerlekli sandalye ağ b dan dağlık bölgelerde, şeyler abartıldı. Sağır dilf k t | Fİ | d ye oturuyor. Bir camın RE i İNG Bi ya da savaş alaninda ya siz tedavisinde akupunk- 

ye avil UY 0 l 0 0 avı ardından ameliyatı zle Y yk ei Bi i da pılacak ani müdahalede tur, iyi sonuçlar veriyor, yen bizleri yumruğunu Var ma ar weko son: çok başarılı bir araç. ama hastada biraz duyma 

sıkarak selamlıyor ve has- ra sadece o noktaya de- Ama hemen o kadar duyusu varsa. Duvma si 


Çin halkının diğer bütün halklar gibi çok zengin bir halk tıbbı geleneği var. Ama, bizim "kocakarı ilacı" deyip aşağıladığımız şeyi, Çin'- de devrim zafere ulaştıktan sonra halk hükümeti ciddi bir biçimde ele 


almış , araştırmış, geliştir 


Çin eczaneleri bildiğimiz eczane lere pek benzemiyor. Daha doğrusu bir kısmı pek benzemiyor. Bir bölü münde tıpkı bizim kullandığımız ilaçlara benzeyen ilaçlar var. Geri 


miş 


Geyiklerin boynuzunu kesmek için özel bir araç geliştirmişler. Geyik bir tünele giriyor. Tünelin bir noktasında asansör çalışıyor ve ge- in ayakları aşağı kata iniyor. 
rtına inen bir kıskaç hayvanı hareketsiz birakıyor. Çıkan bir bıçak geyiğin boynuzlarını köküne yakın bir yerden kesiyor. 

Göz açıp kapayıncaya kadar tamamlanan bu işlemden sonra geyik serbest kalıyor. 


tabakıcının ittiği sandalyeyle uzaklaşıy or. 


Akupunkturla yapılan beyin ameliyatı 

Şanghay Tıp Üniversitesi 1 Nolu Eğitim Hasta- 


nesi Beyin Cerrahı Doktor Çeng Gun-bey, "A- 


ğil, başka yerlere bastırdıklarında da acının kesildiğini görmüş ve bu yönde bir araştırmaya girişmiş olabilirler. Binlerce yıldır kullanılan bu yöntem Çin'de çok gelişti, üzerine birçok şey yazıl dı 

Daha sonra iktidarı ele geçiren Çan Kay-şek'in gerici Guomindang'ı bu 


şındaki kadın öğretmen Yü-Min ameliyat boyunca akupunklürcü ile sohbet 


ediyor. Ameliyat tamamlanır tamamlanmaz neler hisseliniz diye sorduğumuzda, "Boynuma birilerinin dokunduğunun farkındaydım, çok hafif bir basınç, iğneyle çiziliyormuş gibi bir şey hissellim" diyor 


çok mükemmel olduğu nu da düşünmeyin. He nüz tam geliştiremedi ğimiz yanları da var. Ör neğin, uyuşturucu etkisi tamamen mükemmel de gil Bu durumda birazcık da acı duysa, bazı hasta lar korkabiliyor. Bu nedenle hastanın yanında oturan, akupunkturcunun görevi çok önemli. Önce 


fırsa etkili olmuyor. 
biraz duyma hissi o zaman iğne tedavisiy duyma hissini yükseltebiliyoruz. ! Duymaya baş layan insan da tabii ko layca konuşmayı öğreni 


yor." 


Yü Min ile sohbet 


Aşağıdaki ameliyat da 


tarafı ise küçük küçük çekmeceler- Boynuzlar ise dövülüp toz haline 5 yöntemi yasakladı Bu- bitti Yarayı diktiler, den oluşan dolaplar. getirilmek üzere atölyeye gönderili- ean baptan R b nun büyücülük olduğunu — e pantiadijar < a Bu dolapların içinde çeşit çeşit yor. ? yar ç iddia etti Devrimden Doktor Çeng, "Gelin 


ağaç kökleri, yapraklar, şifalı otlar 


ve aklınıza gelemeyecek garip şey- 


KARA TAVUK, KADIN 


çuk saat süren bu ameliyat boyunca hastanın yapılan işlemleri hissetme 


sonra, Başkan Mao Batı tibbi ile" geleneksel Çin 


sizi hasta ile görüştüreyim" diyor. 


Birkaç dakika 


yT z NİN i A i 4 sonra ler. HASTALIKLARI İÇİN mesini, yanağına sapla- Abbin bep e ja e I KAPLAN KEMİĞİNİN Aynı çiftlikte U-ci denilen kara” nan i ggi iğne aila yönlendirmesinin ışığın- sandalye ile getirdiler. 
ROMATİZMA İLACI tüylü, kara gagalı ve kara pençeli bir yi e ie isine daçok yol aldık. "Nasilsinz?" 

PA APN TS tavük yetiş iri iyor Buutavugunke- medik. Biri sağ, biri sol Eskiden EN mpi 

Mesela kaplan kemiği... Kapla miğinden tüyüne kadar her şeyi yanağa saplı olan bu gü- kendimi” Zaten sesin- 


kemiği romatizma tedavisinde çok etkili bir ilaç. Sırf bu ilacı yapabilkurulmuş kaplan çiftlikleri olduğunu anlattı- 


mek için Çin'de 


lar. 


Böyle bir çiftlik gezdik. Ünlü tarım işletmesi Dacay'ın hemen te- 


başka bir ilacın yapımında kullanılyor. 

Çin sağlık kuruluşlarında geleneksel ilaçları araştırmak üzere özel gruplar kurulmuş. Bunlar yılın belli zamanları çevreye yayılarak, halk arasında yaşayan bu tür ilaçları in- 


özel 


müş iğneler, yapılan ameliyatın verebileceği acının beyne yansımasını önlüyor. Böylelikle de hastanın hiç acı duymadan ameliyat edilmesi mümkün 


50'den fazla iğne kullanılırken, 


şimdi ikitane yetiyor 


Somut bir örnek vere 


den de anlaşılıyor, Mırıldanır gibi konuşuyoru "Ameliyat o sırasında ne hissettiniz?" 
"Boynuma birilerinin dokunduğunun farkın- 


pesinde bulunan çiftlikte birbirin- celiyorlar. Ayrıca kendileri de yeni ia b niseme Yin 1950 yıllarında bir daydım? e den güzel geyikler besleniyordu. ilaçlar bulmak üzere çeşitli şifalı ot- E a Joy ser ameliyat, hastaya 50'den Ya acı?" 
> yormu? "Çok hafif bir basınç, 


Geyik boynuzu kuvvet şurubu ola- 


rak kullanılıyor. 


Li Yin-fu, hayvancılık işletmesi- 


lar topluyorlar, inceliyorlar, Böylece kullanılan ilaç sayısı her yıl hızla artıyor. Ming hanedanı dö- 


"Sadece cildi bir iğneyle çiziliyormuş gibi 


fazla iğne saplanarak yapılabiliyordu. Ama şimdi sizlerin de gördüğünüz gi- 


iğneyle çiziliyormuş gibi birşey " 


nin müdürü. Geyik boynuzundan neminde yazılmış bir tıp kitabında e) sa el ee ibi yanağa saplanan iki Ga Ça + F 
nasıl ilaç &de ettiklerini anlatıyor: 1800 ilaç reçetesi var. Bugün bu "Bu tür ameliyatlar- iğne her şeye yetiyor." > Şe , PERRET 7 
"Geyik boynuzunu kestikten ilaçların sayısı 5.000'e yükselmiş. "Bu ilerlemeyi nasıl astabakıcı Yü Min'i 


sonra, önce kanları temizliyoruz. 
Sonra kazanda 20-30 kez kaynatıyoruz. Sonunda geriye artık koyu 


Elde edilen bulgular Sağlık Bakanlığında değerlendirildikten sonra, bütün halka ve sağlık kuruluşla- 


dan çok yapıyor musunuz?" 
"Bugüne kadar 


aku- 


sağladınız?” 
“1957-58 döneminde 
Büyük İleri Atılım Hare 


tekerlekli dinleneceği sine götürüyor. 


sandalyesiyle yatakhane 


& bir bulamaç kalıyor. Bunu kurut- o rına tavsiyeler halinde yayınlanıyor e a keti sırasında lipta büyük minin tuktan sonra torbalayıp eczanelere Bütün bu Çalışmalar sonucunda bunların 1.500W beyin ilerlemeler sağladık. A ku- YARIN: 


satıyoruz. Çok değerli bir ilaç olduğından bunları devlete yarım kilosu 440 yuenden (7000 liradan) 


satıyoruz." 


` 


da Çin'de hiç hir zaman bizde ol duğu gibi ilaç sıkıntısı çekilmiyor. 
Halkın ilaç gereksinimi öz kaynaklardan karşılanabiliyor 


ameliyatıydı." 


37 asırlık bir yöntem 
Akupunktur, iğne te- 


punktur bütün ülkeye yayılırken, bu konudaki araştırmalar da derinleşti. 
Batı tıbbı üzerine öğrenim görmüş çok sayıda 


Şanghay Tıp Üniversilesi 1 Nolu 


Eğilim 


Gurvey ile ameliyatları izliyoruz. 


Hastanesi ameliyalhanesinin cam 


kubbesinden 


Doktor eng 


Salgın hastalıkların kökü kazındı 


e e 


